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Loslaten
Ik woon dik 15 jaar in de wijk Brakkenstein. Samen met mijn partner Henk 

en tot tien jaar geleden samen met onze zoon Xander. Nu zijn we dozen aan 
het inpakken. Want Henk en ik gaan naar Milsbeek verhuizen. Een grote stap! 
Ik ga dit fijne en prachtige in de stad gelegen dorp verlaten voor een prach-
tig dorp buiten de stad. En nu, bij het maken van 
dit nieuwe nummer, bekruipt mij ook de nostalgie. 
Wat woon ik in een fijne wijk. Fijne buren, fijne 
winkeltjes, leuke wijkblad ontmoetingen, een leuk 
en divers wijkblad! Dat ga ik allemaal loslaten en 
achter me laten. Poeh.

Loslaten is verdrietig. Loslaten levert ook ruim-
te op. Ik ga mensen missen. En ik ga nieuwe din-
gen doen. Onbekende dingen. Dichterbij de natuur. Onze buren krijgen nieu-
we buren. Onze winkeltjes nieuwe klanten. En ons wijkblad krijgt een nieuwe 
eindredacteur, een nieuw mede redactie lid. 
Nieuwe kansen! Iets voor u?

Het najaar en de winter komen er aan. Dat betekent dat het tempo voor vele 
van ons een beetje lager kan, en moet. Tijd voor de menselijke winterslaap. 
Tijd voor bezinning. Dat heeft ons land nodig. Brakkenstein ook. In dit num-
mer ruimte voor bezinning. Verhalen over vroeger, verhalen over de Tweede 
wereldoorlog. De komende nummers zal 75 jaar WO2 nog ruimschoots aan-
dacht krijgen. Inspiratie om het leven nu net iets anders in te vullen?!
Onnie Diederen

Colofon
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www.mijnbrakkenstein.nl
is er voor alle inwoners van de mooiste wijk van Nijmegen. Hier blijf je op de hoogte van wat 
er speelt in de wijk. Nadat je je eenmalig hebt aangemeld, kunt je zelf ook berichten en foto’s 
plaatsen, wanneer je een vraag hebt of iets organiseert. Ben je lid van een club of vereniging? 
Dan kun je informatie kwijt op de wijkwebsite. Inmiddels hebben we ruim 400 aanmeldingen.

Meer weten?
Werkgroep wijkwebsite: Patricia Verhelst, Annelies de Wildt, Mia Peters, Rogier Teerenstra en 

Henk Sikking.
Email: contact@mijnbrakkenstein.nl

Voor telefonische ondersteuning: 06-25356417.

Rectificatie
In vorig wijkblad, het juli nummer, artikel over Brakkensteinweg staat een 
verkeerde naam. Het is niet Ans de Graaf, maar Els van de Graaf, die op num-
mer 42 woont.

Lenie Teuwsen (links) en 
Martha van Altena spelen de 
Brakkensteinse opening op het 
plein bij Aqua Viva, afgelopen 
donderdag 3 oktober.
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‘Als een rommelig bureau staat voor 
een rommelige geest, waarvoor staat 
een leeg bureau dan? Albert Einstein’

Technologie moet kloppen: “Wat is goed voor die mens?”

‘De zaak met de tevreden klanten’ werd 
in 1928 geopend door de familie Groos 
en groeide uit tot een winkel waar al-
les op het gebied van elektro te koop 
was: van simpele batterijen of lampen 
tot stofzuigers, telefoons, televisies en 
radio’s, plus alle reparatie en installatie 
ervan. Geen van de vier kinderen had 
ambitie om de zaak voort te zetten, en 
de winkel sloot definitief zijn deuren 
op 1 december 2008. 

Wim reageerde op de oproep ”Slimmer 
wonen met technologie?” in het laat-
ste wijkblad. Hij kent Brakkenstein als 
zijn broekzak, vindt het wijkblad ge-
weldig en heeft de laatste vijftig jaar de 
ontwikkelingen op technologiegebied 
gevolgd. Daarom wil hij graag vertel-
len over domotica, zijn passie, en wat 
dat kan betekenen voor 60-plussers. 

Wat is domotica?
“Domotica komt van het Latijnse 
woord ‘domus’, dat ‘huis’ betekent. 

Het is een verzamelnaam voor allerlei 
thuistechnologie die het leven in en 
rondom je huis gemakkelijker maakt. 
Het begrip ‘smart home’, slim huis, 
is misschien ook wel bekend. 30-40 
Jaar geleden was er nauwelijks wat, 
en heb ik zelf heel veel kunnen ‘uit-
vinden’, zoals een doventelefoon en 
signaleringssystemen. Inmiddels kun 
je die overal krijgen. De ontwikkelin-
gen zijn snel gegaan. Eerst was alles 
elektronisch, tegenwoordig gaat bijna 
alles digitaal, via een app., zoals een 
thermostaat die je kunt regelen.” 

Waarom kunnen vooral ouderen hier 
profijt van hebben?
“Als het goed is, maakt domotica het 
leven in en rondom huis gemakkelij-
ker. We moeten en willen allemaal lan-
ger thuis blijven wonen, en dan is het 
fijn dat er technologie is, die daarbij 
helpt. De lichten in huis kunnen bij-
voorbeeld automatisch aan gaan of je 
kunt met afstandsbediening gordijnen 

open en dicht maken. Ook handig: au-
tomatische vloerverlichting die aan en 
uit gaat als je ‘s nachts naar het toilet 
moet. Of het brand-rookgas alarm, het 
inbraakalarm en valdetectie. Het zijn 
allemaal kleine dingen, maar opgeteld 
maken ze thuis blijven wonen veiliger 
en comfortabeler. 
Er is inmiddels heel veel op de markt, 
maar niet alles is bekend of gebruiks-
vriendelijk. Ouderen hebben vaak ge-
woontes, die jonge ontwerpers van 
apparaten nog niet hebben en ook niet 
kennen. Daarom slaan ze nogal eens de 
plank mis. 
Als ik naar mezelf kijk, dan ben ik 
iemand van vaste gewoontes. Ik heb 
bijvoorbeeld een app op mijn telefoon 
waarmee ik kan zien wie er aanbelt, 
maar die gebruik ik meestal niet. Ik 
loop automatisch naar de voordeur als 
ik de bel hoor.“

Wat gebruik je zelf aan technologie?
“In ons huis kan ik met een afstands-
bediening de “regelbare led-verlich-
ting” aan en uit doen, het zonnescherm 
open en dicht, inductie koken - dus 

Wim Groos (73) is geboren en getogen in Brakkenstein. Samen met zijn 
vrouw bestierde hij vanaf 1970 Groos Elektro, hoek Heyendaalseweg/Pater 
Eymardweg. 

>>
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Klopper & Kramer is de vertrouwde naam in uitvaartzorg 
in Nijmegen en omgeving en staat garant voor persoonlijke 
dienstverlening op het hoogste niveau. Met grote 
zorgvuldigheid en toewijding zijn wij betrokken bij iedere 
uitvaart die wij begeleiden en nemen daar graag alle tijd voor.
In ons eigen kleinschalige rouwcentrum Oud-Mariënboom 
aan de Groesbeekseweg bieden wij de mogelijkheid om 
in een stijlvolle, informele omgeving in alle rust en 
beslotenheid afscheid te nemen. 

G r o e s b e e k s e w e g  4 2 4  |  N i j m e g e n  |  www.kk.nl  |  ( 0 2 4 )  3 2 3  4 4  4 4

De vertrouwde naam in uitvaartzorg
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veilig -. Ook hebben we luidspreken-
de telefoons met wat grotere toetsen en 
verlichting. En hebben we stopcontac-
ten op rolstoelhoogte geplaatst. Anno 
2001 waren wij een voorbeeld van een 
domotica-huis. 
Verder appen we veel, met kinderen en 
kleinkinderen. We hebben een grote fa-
milie: de directe familie bij elkaar telt 
19 mensen plus een uitgebreide ken-
nissen- en vriendenkring. We hebben 
geleerd hoe dat werkt, zo houd je ook 
contact met elkaar en de medemens. 

Voor de toekomst zie ik ook veel voor-
deel in een sprekende agenda, een so-
ciale robot die mij ’s morgens vertelt 
welke dag het is, en me herinnert aan 
mijn afspraken. Wie weet, komt dat er 
nog een keer van en ik denk ……wel 
vlugger dan dat we nu kunnen voor-
zien.
De techneuten en de industrie zijn druk 
bezig …. “

José van Berkum
Foto’s: Marieke van Halen

Vervolg Technologie moet kloppen: “Wat is goed voor die mens?”

Hebt u, als senior of als zorgverlener, ervaring met een 
elektronisch patiëntendossier, beeldbellen of andere zorg-
technologie? En wilt u uw ervaringen delen met andere 
ouderen in de wijk? Neem dan contact op met José van 
Berkum, 024 3558850 of j.vanberkum@planet.nl. Uw ver-
haal verschijnt dan in dit wijkblad.

Gezocht:
Nieuw lid van onze redactie/eindredacteur Wijkblad Brakkenstein

Na vier jaar met veel plezier te hebben gewerkt aan het wijk-
blad, gaat de huidige eindredacteur Onnie Diederen verhui-
zen naar Milsbeek. Dat betekent dat de redactie op zoek gaat 
naar een nieuw ‘redactielid/eindredacteur’.

Wij zoeken iemand die vrijwillig, met veel plezier en vanuit 
affiniteit met ons mooie Brakkenstein, het voortouw neemt 
om samen met de redactie en de inwoners van Brakkenstein 
vier keer per jaar een pracht blad te laten verschijnen. 

Onze redactie bestaat uit vijf personen. Daarnaast zijn er 
mensen die regelmatig een bijdrage leveren aan het wijk-
blad. Eén van de redactieleden zorgt voor het advertentiebe-
stand en het contact over de financiën met de gemeente. We 
hebben twee vaste fotografen.

Woon je in onze wijk, houd je van redigeren en schrijven, 
heb je gevoel voor de Nederlandse taal, heb je vier keer per 
jaar tijd en zie je het als een uitdaging om met de andere 
redactieleden zorg te dragen voor verbinding van ons wijk-
blad met de wijk?

Ja? 

Neem dan contact op met een van de redactieleden om je 
interesse kenbaar te maken of met Onnie Diederen, als je 
meer wil weten. 
Mail: onnie@planet.nl, tel 0633054375

Redactieleden wijkblad Brakkenstein
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Jan is al wat minder in de winkel aan 
de Kanunnik Pelsstraat 70 te vinden, 
want hij wil op een verstandige ma-
nier afbouwen. Dat doet hij door eerst 
een dag in de week minder te werken 
en binnenkort twee dagen minder. Jan 
vertrekt niet met stille trom. Op zater-
dag 11 januari om drie uur ’s middags 
is de officiële sleuteloverdracht ge-
pland. Hij laat daarna de winkel niet 
helemaal los. De zonen plannen twee 
keer in de maand een dagje vrij en om 
dat mogelijk te maken valt Jan in.

Aandenken
Jan is misschien voor het vak van fiet-
senmaker geboren, maar zo begon zijn 
loopbaan toch niet. Op zijn vijftiende 
meldde hij zich bij een timmerman om 

het vak te leren. Drie jaar draaide hij 
mee in de monumentenzorg en vier 
jaar in de nieuwbouw. Met de monu-
mentenzorg moest hij stoppen omdat 
de rijkssubsidie gestaakt werd. “Maar 
het was mooi werk: gipsen ornamenten 
op plafonds bijwerken, oude ramen en 
kozijnen herstellen”, weet hij nog. Hij 
weet nog diverse nieuwbouwwonin-
gen in de stad te staan, waar hij als tim-
merman aan meewerkte en een ‘aan-
denken’ achterliet: “In al die woningen 
liet ik mijn initialen J.E.J. en de datum 
achter. Die schreef ik bijvoorbeeld op 
een plankje in de carport”.

Lef
Tijdens die timmerperiode kwam de 
fietsenmakerij in beeld. Op donder-

dagavonden werkte Jan bij fietsenma-
ker Kersten. Diens vader had een zaak 
in de Stikke Hezelstraat; de zoon koos 
voor een winkel in het winkelcentrum 
Brakkenstein op de plaats waar nu ca-
fetaria ‘de Fest’ zit. Jan kende Brak-
kenstein goed, want hij woonde van 
zijn vierde tot zijn vijfentwintigste 
levensjaar in de Deken de Raetstraat. 
Daarna verhuisde hij naar Hatert, waar 
hij nog steeds woont. “Afgelopen 8 
april was het 33 jaar geleden dat ik de 
zaak van Kersten heb overgenomen. 
Dat kon omdat hij zich ging toeleg-
gen op zijn tweede zaak in Malden. Ik 
greep de kans met beide handen aan. 
Daar was wel lef voor nodig. De eerste 
jaren had ik het moeilijk. Ik moest al-
les alleen doen, al sprong mijn vrouw 
op een gegeven moment bij. Maar 
werkweken van 60-70 uur waren niks 
aparts. Personeel kon ik niet betalen. 
En ik wilde snel de lening afbetalen die 
ik had moeten afsluiten om de zaak te 
kunnen kopen”, zegt Jan. De overstap 
van timmerman naar rijwielhersteller 

Hij heeft 49 jaar gewekt, waarvan 40 jaar in het fietsvak. Tijd om te 
stoppen, vindt fietsenmaker Jan Evers Janssen, van de gelijknamige 
Evers Janssen Tweewielers in Brakkenstein. De rijwielzaak blijft be-
staan, want Jan heeft twee goede opvolgers gevonden in zijn zonen 
Björn en Ruben.

Van links naar rechts: Jan, Ruben, Björn, Rico (vast teamlid)

Fietsenmaker Jan Evers Janssen vertrekt
“Je moet blijven trappen”
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kwam Jan goed uit. Het timmervak was 
mooi, maar ook zwaar, “trapje op, trap-
je af”. ’s Winters werd in de vrieskou 
gewoon doorgewerkt. Dat laatste gaf 
de doorslag. Het vak van rijwielher-
steller en fietsverkoper kon Jan binnen 
beoefenen. Zijn baas liet hem met lede 
ogen gaan. “Ik was een goede kracht in 
het timmervak. Eerlijk, handen uit de 
mouwen en nooit te laat op het werk. 
Daar heb ik een hekel aan. Als jij op 
tijd bent, dan ben ik het ook. Dat is een 
kwestie van respect”, vindt Jan.

Opmars
“De fietsen waren destijds anders dan 
nu”, herinnert Jan zich. “De elektri-
sche fiets was er nog niet. Die is er pas 
sinds twintig jaar, en maakt de laatste 
jaren een enorme opmars. De elektri-
sche fiets was aanvankelijk duur en 
niet voor iedereen weggelegd. Men 
wilde dat de accu onzichtbaar was 
weggewerkt. Dat taboe is er nu niet 
meer. Verder had je toen alleen stalen 
frames; nu is het vooral aluminium. 
Dat is goedkoper en lichter. Je hebt er 
ook meer mogelijkheden mee. Vroe-
ger was het frame rond of vierkant. Nu 
zijn ook ovale of platte toepassingen 
mogen. Alleen de oma-fietsen zijn nog 
van staal”. Evers Janssen Tweewielers 
verkoopt ongeveer 30 % electrische- 
en 70 % gewone fietsen. Met name in 
de dorpen doen de electrische fietsen 
het goed bij jongeren die verderop 
naar school moeten. Jan over de fiets: 
“Maar je moet nog altijd blijven trap-
pen. Anders doet ie niks”.

Fietskarren heeft Jan ook een tijd in 
zijn assortiment gehad. Maar van de 

zeven leveranciers zijn er vijf gestopt. 
“En als 80 % van je collectie verdwijnt, 
dan houdt het op, want ik ga voor kwa-
liteit”, vindt hij.

Internet
Het internet is de laatste jaren een 
geduchte concurrent geworden. Jan 
merkt dat klanten, zwaaiend met een 
foldertje van een internetwinkel, kor-
tingen proberen te bedingen. Hij ver-
telt: “Zo kwam er een keer een man 
binnen die meteen begon over twintig 
procent korting. ‘Dat kan’, zei ik, ‘zie 
je die doos daar? Daar zitten alle on-
derdelen van een fiets in. Die zet ik dan 
voor je op straat en ik kijk er niet meer 
naar om’. Uiteindelijk koos hij er toch 
voor om tegen mijn prijs een fiets bij 
mij te kopen”. Daarmee komt Jan op 
het verschil tussen de internetwinkel 
en zijn ‘echte’ winkel: “We proberen 
mensen zo goed mogelijk te helpen, 
door volop informatie te verschaffen 
als ze een nieuwe fiets komen kopen. 
Goeie service, nazorg verlenen en luis-
teren naar de klant, daar gaat het om”. 
Goede service staat hoog in het vaan-
del van Evers Janssen Tweewielers. 
Vaak wordt tussendoor even gratis een 
kleine technische dienst verricht. Dat 
levert steevast, “wekelijks”, koekjes 
of taart bij de koffie op. “Daar sturen 
we een beetje in. Als de mensen vragen 
wat het kost, dan zeggen we: een koek-
je bij de koffie”, lacht Jan.

Sleutel
Jan’s oudste zoon Björn werkt inmid-
dels anderhalf jaar in de winkel en 
jongste zoon Ruben alweer negen jaar. 
Jan verwacht dat ze “doorgaan op de 

oude voet, maar met een modern jas-
je”. Met dat laatste bedoelt hij dat de 
zaak qua aankleding en aanpak met z’n 
tijd mee zal gaan. Dat hoort bij onder-
nemerschap. Hij vervolgt: “Wat ik heb 
opgebouwd, wordt verder uitgebouwd. 
Goede voorlichting, service en nazorg 
blijven de sleutel voor succes”.

Blijvertje
De fiets is een blijvertje, volgens Jan, 
daar maakt hij zich geen zorgen over. 
Natuurlijk is er een fietsseizoen. Als 
het lekker weer is. Maar in de winter, 
als het openbaar vervoer het af laat we-
ten en mensen de auto ook liever thuis 
laten staan, is de fiets een prima alter-
natief. De elektrische fiets zal zich ver-
der ontwikkelen. Met betere accu’s zal 
nog verder gereden kunnen worden.
Sleuteloverdracht
Jan is van plan de vrije tijd die voor 
hem ligt te gebruiken door zélf te gaan 
fietsen, weekeindjes weg te gaan én 
op de vier kleinkinderen (“De vijfde 
is op komst”) te passen. Hij verheugt 
zich op de sleuteloverdracht in janua-
ri en het 35-jarig bestaan van de zaak, 
dat in 2021 gevierd wordt. Jan tot slot: 
“Over 16 jaar bestaat de zaak 50 jaar. 
Dat hoop ik ook nog mee te maken. 
Ik vind het heel bijzonder dat de zaak 
over gaat van vader op zonen”.

Paul de Jager
Fotografie: Marieke van Halen

Jan is bezig met de voorbereiding van een fototentoonstelling
met als onderwerp: ‘Onze fietsenmakerij, van vroeger tot nu’.

Deze zal vanaf zaterdag 11 januari in de winkel te zien zijn.
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Dries de Jong bij het St.Jozefhof met zijn wagentje vol met groentenkisten 
en onbekende 90-jarige mevrouw en jongetje

Vergeten Winkeltjes (1):

Groenteboer Dries de Jong

De start aan de Gerardsweg
Vergeleken met vroeger heeft Brak-
kenstein nog maar weinig winkels. In 
de loop der jaren zijn er veel verdwe-
nen en resten slechts herinneringen. 
Het eerste winkeltje dat we voor even 
willen heropenen zat op nummer 29 op 
de Buurmansweg: de groentewinkel 
van Dries de Jong. Dries de Jong was 

afkomstig uit Utrecht, kwam als kind 
met zijn familie naar Nijmegen toen 
zijn vader, die militair was, daar werd 
gelegerd. Hij trouwde met Truus Rade-
makers uit de Gerardsweg. Hij begon 
daar samen met haar in de oorlog een 
groentewinkeltje op nummer 20, te-
genover haar ouderlijk huis.

Boodschappen 
op het behang
Het was 1943 
en de middelen 
waren schaars. 
Dat blijkt me-
teen uit de anek-
dote die Dien 
van Echteld (86 
jaar) vertelt: 
“Wij woonden 
tegenover Dries 
de Jong, die een 
winkeltje had in 

de achterkamer. Daar werd ik dan als 
kind heen gestuurd om aardappelen 
te halen. In die tijd werden de bood-
schappen meestal nog opgeschreven 
en werd er eens in de paar weken afge-
rekend. De vrouw van Dries schreef de 
boodschappen echter niet in een boek-
je, maar op het behang van de achter-
kamer. Ik weet dat nog goed, omdat na 
verloop van tijd het onderste stuk van 
het behang vol geschreven stond met 
namen en boodschappen. Later pakte 
ze een trapje en werd ook het bovenste 
deel van het behang gebruikt als noti-
tieblok.”

De verhuizing naar de Buurmansweg
Truus de Jong (76), de oudste doch-
ter: “Ze zijn begonnen met een een-
voudig winkeltje met aardappelen en 
uien. Ik weet nog goed dat we in 1947 
naar de Buurmansweg verhuisden met 
paard en wagen, want we hadden nog Dries de Jong bij zijn mechanische hond
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geen auto. Op de Buurmansweg werd 
het assortiment al snel uitgebreid met 
koolsoorten en fruit.”
Thea (74), de jongste dochter: “Bij 
fruit moet je dan denken aan appels 
en peren. Sinaasappels waren toen nog 
echt een luxe en druiven al helemaal. 
Ik weet nog goed, dat we op een keer 
druiven verkochten, toen er kermis was 
op het veldje naast de kerk. Later gin-
gen we ook blikgroenten verkopen en 
drank, in beperkte mate. Dat was Exo-
ta limonade met de verschillende kleu-
ren en verder verkochten we Grolsch 
bier. In de winkel stond de groenten in 
kisten. Aan de wand waren schappen 
waarop de conservenblikken stonden. 
Als er iemand binnenkwam ging er een 
belletje en kwam mijn moeder naar vo-
ren.”
Oud-straatbewoner Johan Seeling 
(66): “Er stonden bij de Dries de Jong 
altijd grote houten vaten met groenten 
buiten. Daar jatte ik als kind weleens 
een handje zuurkool uit, daar was ik 
gek op.”
Thea: “In 1955 werden paard en wa-
gen vervangen door een mechanische 
hond, een gemotoriseerde driewieler. 
Dat was een hele investering, vond ook 
onze boekhouder de heer Schoep uit de 
Gerardsweg. Het scheelde echter ook 
weer klachten van de klanten, want het 
paard poepte natuurlijk wel eens bij je 
voor de deur.” 
Truus: “Ik weet nog goed hoe kwaad 
mijn vader kon worden als dat ding 
weer eens niet wilde starten!”

Concurrenten
Truus: “Ik herinner me Grad Jansen 
van de hoek Heyendaalseweg hoek 

Houtlaan en nog een Janssen aan de 
Heyendaalseweg hoek Brakkenstein-
weg. Er waren gewoon erg veel win-
keltjes, vooral bakkers en die wilde je 
toch wel allemaal te vriend houden. 
Dat betekende dat er elke dag wel een 
andere bakker aan de deur kwam, je 
gunde iedereen wel een stuk van de 
koek.” 

Legkippen
De latere fase van de winkel stond 
vooral in het teken van kippen. Ach-
ter het huis hadden ze veel grond, daar 
heeft Dries de Jong toen houten kip-
penhokken gebouwd. Dat was erg dier-
vriendelijk, het waren inloopkippen.
Truus: “Eerst ging het om legkippen 
voor de eieren. Mijn moeder, ‘Vrouw 
Dries’, haalde die altijd uit. Ze stond 
ook in de winkel en laadde elke dag 
de kar. Ik haalde altijd het paard uit de 
wei aan de rechterkant van de d’Alma-
rasweg, gelegen achter een prachtige 
houtwal vol met meidoorns.  Mijn va-
der verkocht de groenten aan de deur 
en bezorgde bij de grote klanten.”
Thea: “Wij kinderen bezorgden ook 
eieren, bijvoorbeeld bij snackbar Hei-
deroosje aan de Heidebloemstraat.  
Dat was best een grote klant. De eieren 
mochten niet te vers zijn, anders wa-
ren ze niet goed af te pellen voor de 
salades. Op een keer zat ik bij Truus 
achterop de brommer met een grote 
rieten mand met wel 100 eieren. Bij 
het oversteken van de Sint Annastraat 
moesten we dan wel eens stoppen en 
dan ging ik staan. Op een keer was 
Truus al met haar brommertje aan de 
overkant en stond ik nog aan de andere 
kant met die mand met eieren, dat was 

wel lachen.”

Slachthaantjes en soep-
kippen
Later werden de leg-
kippen vervangen door 
soepkippen en voor-
al slachthaantjes, die 
brachten namelijk veel 
meer op. Ook aan Hei-
deroosje werden er toen 
veel meer (halve) haan-
tjes verkocht.

Truus: “Op een bepaald moment had-
den we wel 2000 van die kleine gele 
kuikentjes. Dan moesten er in de win-
ter elektrische straallampen branden, 
anders konden de kuikentjes doodvrie-
zen. Er werd dan een lange elektrische 
kabel vanuit het slaapkamerraam van 
mijn ouders getrokken naar de hokken. 
Het slaapkamerraam kon dan niet meer 
dicht. Dat was altijd spannend, want 
dat mocht natuurlijk niet fout lopen.” 
Dries slachtte de kippen zelf, de oudste 
dochter Truus maakte ze schoon in de 
keuken.
Truus: ”Ik vond dat geen probleem, al 
stonk het altijd vreselijk.”
Sientje Roeffen (74), overbuurvrouw 
en vriendin van Thea: “Ik kan me dat 
nog goed herinneren. Hij sloeg de kip 
altijd met de kop op een blok bewuste-
loos en hakte daarna de kop eraf. In de 
keuken werd de kip dan in een emmer 
kokend water gedaan, waarna de veren 
er gemakkelijk afgeplukt konden wor-
den. Daarna werd de kip op het aan-
recht gelegd op een plank. Vervolgens 
werd de kip boven het gaspitje gehou-
den zodat de stoppels ervan af gingen. 
Daarna werd de kip opengesneden en 
de ingewanden eruit werden gehaald. 
Ik was daar vaak bij. Later kwam er 
een machientje om de veren te ver-
wijderen, daar hoefde je de kip alleen 
maar tegenaan te houden.”
Thea:” In die tijd was er geen Keu-
ringsdienst van Waren te bekennen. 

Achteraan links Sientje Roeffen, naast haar 
Sjaak de man van Thea, links vooraan Thea en 

rechts Truus de Jong

Dries en Truus te jong 
temidden van hun kippen.
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Toch was de kwaliteit goed, volgens 
mij werd er niets aan het voedsel toe-
gevoegd. Het was bepaald geen bio-in-
dustrie, er kwam hooguit wel eens een 
dierenarts langs.”
Voormalig straatbewoner Ton Seeling 
(67): “Mijn vader hield ook kippen, 
maar dat waren er veel minder dan die 
van Dries de Jong. Als er een kippen-
ziekte heerste werden de kippen inge-
ent.”

Een Bon Vivant
Dries de Jong was ook een levensge-
nieter. Hij hield van bloemen en men-

sen, kwam graag kaarten bij de Muts, 
was een verwoed visser, maar venten 
was zijn lust en zijn leven.
Wijkbewoner Andre Kersten (74): 
“Dries was een bekend persoon in het 
dorp. Hij rikte graag bij café de Muts, 
en ging ook nogal eens met vrienden 
vissen in Ierland.”
Dochter Truus: “Hij hield alleen niet 
van vliegen, maar als hij kon gaan 
vissen in Ierland zette hij die afkeer 
opzij. Hij ging ook vaak vissen in het 
Grevelingenmeer, maar ging nooit op 
vakantie.”
Oud-Brakkensteiner Thommie Tho-
massen (79): “Wij zitten een keer in 
het café van Theetje Hendriks aan de 
Heiweg en Dries beweert dat hij met 
een bierglas een baksteen in stukken 
kan slaan. Iedereen lacht en meteen 
worden er weddenschappen over afge-
sloten. Er wordt een baksteen gezocht 
en tot onze grote verbazing slaat hij 
even later met de bodem van het bier-
glas de baksteen in vele stukken. Ze 
sprongen alle kanten op!”
Oud-Brakkensteiner Ton Roos (79): 
“Ik zat een keer met een stel jongens 
op zaterdagavond bij de Muts toen 
Dries daar zat te kaarten. Met een flin-
ke slok op gingen we laat in de avond 
weg. Toen vroeg Dries waar we heen 
gingen. Ik riep toen spontaan: “Bij jou 
een kiep jatten!” Dat hebben we toen 
ook gedaan. We klommen over het hek 
en hebben een kip gejat en de nek om-

gedraaid. Toen trokken we met het hele 
span naar ons huis aan de Driehuizer-
weg om die kip op het aanrecht schoon 
te maken. Terwijl we daarmee bezig 
waren kwam plots mijn vader naar be-
neden, die had natuurlijk rumoer ge-
hoord. Hij was vreselijk kwaad, stuur-
de iedereen eruit, want hij dacht dat het 
een van zijn eigen kippen was!”

De sanering
Truus:” In 1971, mijn vader was toen 
54, is onze winkel gesloten. Er viel 
niet langer op te boksen tegen de su-
permarkten die een veel breder aanbod 
hadden en ook nog eens goedkoper 
waren. Mijn vader heeft toen gebruik 
gemaakt van een goede saneringsrege-
ling. Hij heeft daarna nog twee dagen 
in de week bij het tuinbedrijf Busser 
aan de Grootstalselaan gewerkt. De 
kippenhokken werden kort daarop ver-
vangen door garages die hij verhuurde 
en later weer heeft verkocht. Na ons 
zaten er nog een kruidenwinkeltje en 
een wolwinkeltje in, maar nu is het 
weer gewoon een woonhuis.”
Dochter Truus woont thans in de om-
geving van Giethoorn, Thea in Macha-
ren bij Oss. Truus de Jong overleed in 
1984 op 68 -jarige leeftijd, Dries in 
1989. Hij werd 72 jaar oud.

Tino Adolfs

Truus de Jong het stoepje vegend opzij van de 
winkel

paard en wagen met voorop Thea, vervolgens Truus en dan Jan de Jong.

Onze oproep in het juli nummer 
betreffende de nieuwe rubriek Ver-
geten Winkeltjes heeft geleid tot 
enthousiaste reacties. Sommigen 
mensen kwamen met anekdotes, an-
deren leverden hele lijsten aan met 
de namen van ondernemers uit het 
Brakkensteins verleden, waarvoor 
onze dank. In het volgende wijk-
blad halen we herinneringen op 
aan Bakker Toon Ariaans van de 
Scheidingsweg.
Mocht u leuke anekdotes weten, 
oude foto’s hebben, graag! Ook zou 
ik nog graag in contact komen met 
de mevrouw die mij gebeld heeft 
i.v.m. slager Vrolijks aan de Drie-
huizerweg.
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Speelveldje met frietkeet

Wat zie je als je de straat inloopt?
Een brede rustige straat met rode klin-
kers. Eigenlijk is het een lindenlaan, 
met rechts in het park lindebomen die 
wel honderd jaar oud zijn. Ook aan 
de andere kant van de straat staan lin-
den. Vanaf de Heyendaalseweg loop ik 
langs het monument van William Cain, 
kerk en klooster van De Sacramentij-
nen, daarvóór liggen 6 parkeerplaatsen 
van het Gezondheidscentrum Brakken-
stein. Ik zie Aqua Viva en een mooi wit 
Mariabeeld op een heuvel. Dan volgt 
de ingang van de parkeergarage van 
het Parkgebouw. Nummer 4  is het eer-
ste huisnummer aan deze kant van de 
straat. Tot bijna aan de begraafplaats 
zijn parkeerplaatsen gerealiseerd. Dan 
volgt de ingang van de begraafplaats, 
nummer 6 en een brede strook groen, 

onderbroken door de ingang naar de 
boerderij van broeder Alex, nummer 
10. Ik zie hier een tafeltje met groen-
te en fruit van “t Brakkensteinhofje”. 
Daarna weer groene struiken en dan 
volgt rechts de Kanunnik Mijllinck-
straat en rechtdoor de Heemraadstraat. 
Aan deze kant van de weg staan 7 lan-
taarnpalen. Ik draai om loop langs de 
atletiekbaan tot de Pastoor Schelstrae-
teweg, met flink wat parkeerhavens, 
wel nodig als sportwedstrijden zijn. 
Dan volgen de huisnummers, 41 tot 37. 
Alle woningen aan deze kant staan wat 
schuin ten opzichte van de weg. Rechts 
passeer ik de Pastoor Nevestraat, een 
blok van 4 woningen, 35 tot 29, en nog 
een blok van 4 met de nummers 27 tot 
21. Daarna twee blokken huizen van 
vier, 19-13 en 11 tot 5. Dan de Pastoor 

van Bommelstraat en tot slot nog een 
serie van 4 woningen, 3a, 3, 1a en 1 
en de Heyendaalseweg. Aan deze kant 
van de weg staan 16 linden en 5 lan-
taarnpalen. In de straat zijn op twee 
plaatsen lage verkeersdrempels.

Herman en Marleen Deleu-Vanho-
renbeeck 
Als ik binnenkom zie ik door een open-
staande deur een schilderij van een 
man in een groen pak. Ik zeg: “Van een 
chirurg of zo”. “Dat klopt”, zegt Her-
man, “dat is van mij”. Ze wonen sinds 
6 maart in het Parkgebouw en moeten 
de wijk nog beter leren kennen.  We 
praten over het gebouw, de paters, wat 
er vroeger was en hoe het er aan toe 
gaat in de tuin en de buurt. Ik laat hen 
het kaartje uit 1920 zien uit “Brakken-
stein in oude ansichten”. Daar staat 
het klooster op en het Kerkepad. We 
kijken daarna naar de planten op het 
balkon, de kloostertuin en zien ook de 
begraafplaats en de boerderij van broe-
der Alex. “Ik mis de schapen”, zegt 
Marleen. Alle 23 appartementen zijn 
verkocht, alleen 1 is nog niet bewoond. 

Aan deze straat ligt de (voormalige) kloostertuin. Hier is de afgelopen 15 
jaren veel gebeurd: nieuwbouw van klooster en kerk van de Sacramentij-
nen, de komst van Aqua Viva en het Parkgebouw in de Kloostertuin. Dit 
appartementengebouw telt 23 appartementen huisnummers 4 A tot en met 
Y. Ik praat eerst met twee van de nieuwe bewoners: Herman en Marleen De-
leu – Vanhorenbeeck en daarna met Pieter Geijsberts en zijn moeder, Nelly 
Geijsberts van der Kampen.
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De bewoners van dit complex hebben 
al een keer samen geborreld in BUUR 
en een aantal heeft er daarna ook ge-
geten. Herman en Marleen komen uit 
België, uit Gent en Antwerpen. Ze 
woonden hiervoor op de Eleonoraweg. 
Herman werkt vanaf 1975 als chirurg/
opleider bij het CWZ. Daarna haalt 
hij zijn master in de kunstgeschiede-
nis (2004-2009). “Weer in de banken 
met jonge mensen, kan ik iedereen 
aanbevelen”, zegt hij. Herman geeft 
regelmatig lezingen. Binnenkort over 
James Ensor in Aqua Viva. Hij stuurt 
me een lijst met 15 onderwerpen, o.a. 
over Maria Magdalena.  Marleen is 
Lerares Plastische Kunsten, dit is een 
Belgische titel voor kunst-historicus, 
in haar geval kunsthistorica. Ze heb-
ben drie kinderen. 

Indrukken van Brakkenstein
Ze hebben het erg naar de zin in Brak-
kenstein, de mensen groeten elkaar 
op straat, het is net een groene cocon, 
knus, je weet dat je erbij hoort. Ze 
vinden het een leuk, omheind dorpje, 
een soort enclave. “Nou”, zeg ik, ”dat 
zeggen jullie heel mooi”. Nadelen zijn 

er ook een paar: De stoepen zijn vrese-
lijk ongelijk hier merkte Marleen toen 
ze een tijdje geleden met de rollator 
moest lopen. En … helaas zijn ver-
schillende mooie hoge dennenbomen 
doodgegaan. Ook de nieuw geplante 
boompjes op 1 na hebben het loodje 
gelegd. Ik vertel Herman wie hij het 
beste kan benaderen als je vragen hebt 
voor de gemeente of overlast. “We 
hebben niets gehoord van de vierdaag-
se, maar als jongelui in het park praten 
(een keer tot 2 uur!), dan kun je letter-
lijk horen wat ze zeggen, het geluid 
weerkaatst tussen de bebouwing. En je 
ziet ook dat af en toe aanstekers wel 
anderhalve minuut aan zijn.” Als ik 
weg ga laat Herman mij het schilderij 
zien, uit 1967, de tijd dat hij nog in op-
leiding was voor chirurg in Rotterdam. 

Pieter Geijsberts en Nelly Geijsberts 
van Kampen
Pieter woont op nummer 11 en zijn 
moeder 2 deuren verderop op nummer 
15. Ik bel aan bij Pieter en even later 
sta ik in zijn woonkamer. Ik wijs op 
een dubbele rij klavieren. Even later zit 
Pieter erachter om een kleine muzika-

le demonstratie te geven: uit ‘Toccata 
et fuga’ van Bach. We lopen naar zijn 
moeder en even later zitten we aan de 
tafel met een glaasje sap. 

Hoe lang wonen jullie hier al?
De huizen zijn in 1959 gebouwd en in 
1960 zijn Nelly en haar man Chris hier 
komen wonen. Toentertijd is het huis 
nog gewijd met een kwastje. Opoe Ge-
ijsberts zei over die verhuizing: “Wat 
moet ie daar in die negorij doen?” Het 
zijn koophuizen die toentertijd 13-
15.000 gulden kosten. Ze waren in eer-
ste instantie bedoeld voor militairen die 
actief waren in Heumensoord. Pieter is 
in 1965 geboren.  Zijn vader is 77 ge-
worden en werkte bij de Gelderlander. 
Hij verzorgde de opmaak van vakbla-
den bij uitgeverij ‘Audet’, toentertijd 
een dochteronderneming. Hij kon ook 
heel goed tekenen, ze noemden hem 
wel de Nijmeegse Anton Pieck. Me-
vrouw is 87 en kookt nog zelf, Pieter 
schuift dan aan, wel zo gezellig. Naast 
Pieter zijn er nog twee kinderen en een 
aangenomen kind, ze heten Liesan, 
Johan en Nancy. Pieter is leraar basis-
school op invalbasis en heeft daarnaast 

Zoon Pieter en moeder Nelly
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een eenmansbedrijfje in de muziek. Hij 
geeft les in piano, accordeon, keyboard 
en orgel, maar treedt ook op met zijn 
muziek. Zo treedt hij op bij speciale 
gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens de 
geschiedenisquiz. Hij is ook te boeken 
voor feesten en partijen, maar je kunt 
hem ook vragen voor een concert met 
meer serieuze muziek.

Wat was er vroeger?
We bekijken samen het kaartje uit 
“Brakkenstein in oude ansichten”.  We 
zien dat waar nu de straat loopt vroeger 
het Kerkepad liep, waarlangs de men-
sen uit Brakkenstein voorheen naar de 
kerk van Hatert liepen. 

Weet je wie Pastoor Wichers was?
Pieter zei: “Vroeger stond op de straat-
naambordjes dat Wichers pastoor van 
de Stevenskerk was in vijftienhon-
derdzoveel”. Grappig: op een foto van 
het archief zien we even later nog zo’n 
straatnaambordje staan. Theodoricus 
Wichers was in 1585 pastoor van de 
St. Steven. Op de foto zien we de friet-
keet en het “poepveldje” waar Pieter 
vroeger speelde. Dat was het laatste 
veld dat nog onbebouwd was begin ja-
ren 80, helemaal aan het begin van de 
straat. Nu staan er huizen, maar er is 
ooit nog een plan geweest om er een 
muziektent voor de harmonie te bou-
wen. Even verder terug in de straat, 
op de plek van de huizen van Pieter en 
Nelly liep Pastoor van Loon in de jaren 
’50 een blessure op tijdens het voetbal-
len, toen hij in glas viel. Ik dacht eerst 
dat de pastoorsstraatnamen in deze 
buurt van de Sacramentijnen waren, 
maar alleen pastoor Schelstraete is die 
eer te beurt gevallen. Samen noemen 
ze de namen op van andere pastoors: 
Van Loon, van Meijgaarden, Verhoe-
ven. Pieter liep vroeger door de Kloos-
tertuin. Als je wist hoe je moest lopen, 

kon je daar naar binnen. Daar deden de 
paters nooit moeilijk over. Ze liepen 
daar ook te brevieren, Pieter legde me 
uit wat dat is: al wandelend gebeden 
van de dag prevelen. Achter het kloos-
ter stond Heyendaal Home, een ver-
gaderruimte met een kelder eronder. 
Ooit waren er wel 33 paters vertelde 
Pieter en in de kerk waren rondom het 
hoofdaltaar een flink aantal kleinere 
altaartjes. Pieter moest regelmatig op-
draven om als misdienaar te fungeren. 
Pieter: “Ik vond dat niet erg, want dan 
mocht ik de klas uit”.

Heb je foto’s van de straat? 
Pieter vertelt dat hij nog filmpjes 
heeft van vroeger van de straat. “Mis-
schien”, oppert hij, “kan Marieke daar 
nog iets mee”. De straat liep eerst wat 
verder door, want de oude basisschool 
had vroeger nummer 20. Nu is dat 2 en 
daar heet het nu Heemraadstraat.

Wat vind je het leukste van de straat?
De mensen laten elkaar met rust. Maar 
weten elkaar wel te vinden als dat nodig 
is. Dan zijn ze betrokken bijvoorbeeld 
na een inbraak. Het is een doorgaan-
de weg, leuk als daar de drumfanfare 
doorloopt of de Sint Nicolaasoptocht.

Waar erger je je aan in deze straat?
“Hondenpoep! Nou ja, de laatste tijd 
eigenlijk niet meer. Sinds de klooster-
tuin weer open is, worden de honden 

daar uitgelaten en niet meer op onze 
stoepen”. Pieter heeft in het verleden 
een laag hekje gemaakt, dat voorkwam 
dat de honden daar gingen deponeren.  
Ook zijn er nu altijd voldoende par-
keerplaatsen. Alles ziet er netjes uit, 
het is er beter op geworden, vinden ze.

Zijn er straat/buurtactiviteiten? 
Nee, wel toen de pastoorsbuurt 25 jaar 
(1985) bestond en later 50 jaar (2010). 
Nelly laat een beeldje zien van de eer-
ste activiteit. Ik zeg: “Moet u dat niet 
ophangen bij de voordeur zoals ze el-
ders in de wijk wel doen?”. “Nou, echt 
niet”, zegt Nelly, “dat hoeft voor mij 
niet”. 

Wat zijn de hobby’s?
Pieter: repareren, fietsen en wandelen 
in combinatie met museumbezoek. 
Daarnaast werkt hij als vrijwilliger 
in het Vrijheidsmuseum en speelt hij 
trombone in de Harmonie. Muziek is 
zijn hobby en zijn werk. Mevrouw Ge-
ijsberts kookt en naait graag, legt be-
zoekjes af. Ze is 18 jaar actief geweest 
voor de Zonnebloem, dus ze kent veel 
mensen. 

Tekst: Henk Sikking 
Fotografie: Marieke van Halen, hulp 
bij fotobewerking: Annelies de Wildt
Regionaal archief Nijmegen en Nij-
meegs Dagblad

Parkgebouw
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Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

Richt uw woning mooier in met 

Wennekers Nijmegen

Groenestraat 2A Nijmegen 
(hoek St. Annastraat)

T:  (024) 356 01 04  
E: info@wennekers-nijmegen.nl

www.wennekers-nijmegen.nl
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Markànt
Talenkursussen

Frans, Engels & Nederlands
Kursus van 16 lessen (24 uren)
Kursus van10 Dagen (30 uren)
Kursus van 1 Week (28 uren)

Gesprekskursus Duits - Inburgeringskursus - Bijlessen

Tel: 06 - 30 36 53 68
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De noodlottige vlucht van piloot NZ-421674 
- Warrant Officer, Ivan Willam Cain -

Op 6 oktober 2019 is het exact 75 
jaar geleden dat de Nieuw-Zeelandse 
piloot Ivan William Cain is geraakt 
door Duits luchtafweergeschut. Hij is 
opgestegen vanuit vliegbasis Volkel 
in zijn Typhoon IB-jachtvliegtuig, te-
rugkomend van een verkenningsvlucht 
boven Duitsland. De “Warrant Offi-
cer” weet bevrijd gebied te bereiken, 

thuisbasis Volkel is te ver weg. Via 
Kleef, het Reichswald en de frontlijn 
bij Groesbeek vliegt hij met een wijde 
boog over de Scheidingsweg richting 
Brakkenstein om te kunnen landen op 
open terrein. Zo weet hij scholen, hui-
zen en bewoners te sparen. Om 12.20 
uur stort hij neer op het veldje bij de 
huidige Pastoor Wicherstraat, het toen-
malige kerkpad. Hij is slechts 20 jaar 
oud geworden. In totaal maakt William 
Cain 39 operationele vluchten boven 
vijandelijk gebied met een totale vlieg-
duur van 39 uur en 15 minuten. Bij-
gaand enkele kaarten en een luchtfoto 
die samen een goed beeld geven van de 
vlucht met fatale afloop.

Tino Adolfs

De Typhoon IB

Luchtfoto met de locaties van het neergestorte 
vliegtuig en het  lichaam William Cain op het 

braakliggende terrein tussen de Scheidingsweg 
en de kerk

De vluchtroute Volkel -Arnhem- Emme-
rik-Kleef-Brakkenstein

Het laatste deel van de vlucht met de afgewor-
pen bommenlast boven de Biesseltsebaan  en de 
vlucht over het Heumensoord met de gemaakte 

bocht richting Heijendaalseweg
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De Verhalentafel
Ze komen twaalf keer bij elkaar, de 
mensen van de Verhalentafel. Een 
van de thema’s tijdens die twaalf 
bijeenkomsten is ‘leven in Brakken-
stein’. Gewapend met foto’s en her-
inneringen schuiven de deelnemers 
aan en dan komen de verhalen los. 
Over waar men woonde. Over hoe 
het er vroeger uitzag. Over of je nog 
in Brakkenstein woont, of dat je weg 
bent gegaan. Over hoe leuk het is om 
dit te doen, elkaar te ontmoeten en 
verhalen met elkaar te delen.

Contact in Zicht
De Stichting Contact in Zicht is een 
burgerinitiatief van een aantal enthou-
siastelingen met een achtergrond in de 

ouderenzorg. Zij hebben een effectief 
ontmoetingsprogramma neergezet, dat 
erop gericht is contacten tussen oude-
ren te bevorderen. En met succes! De 
Verhalentafel was zo leuk, dat op 10 
oktober de volgende editie start. Ie-
dereen is welkom. Je hoeft maar aan 
één voorwaarde te voldoen: 55+ zijn! 
Plaats van handelen: wijkplaats BUUR

In de hoek
‘Waar zat jij op school?’ ‘Ja, ik zat ook 
op Gabriël.’ ‘Oh, woonde je daar!’ Als 
afsluiting van de reeks bijeenkomsten 
aan de Verhalentafel organiseert Con-
tact in Zicht samen met Fietsen alle 
jaren een tocht in de riksja. De tocht 
voert langs de plekken waar mensen 
zijn opgegroeid, gespeeld hebben en 
op school hebben gezeten. Bij de Ga-
briëlschool is het dan ook een feest van 

herkenning. Leraar Frans Peters ziet de 
groep voor de school staan en vraagt of 
ze binnen wil komen. Na een spontane 
les over de geschiedenis van de school 
mag iedereen even rondkijken. Riet 
Kroes herkent de plek in de gang waar 
ze vroeger wel wat tijd heeft doorge-
bracht: ‘Kijk nou, hier moest ik in de 
hoek staan als ik wat uitgevreten had.’ 
Snel wordt er een foto gemaakt.

Tentoonstelling
Tijdens de fietstocht door de wijk zijn 
er foto’s gemaakt van de deelnemers 
voor de huizen waar ze vroeger ge-
woond hebben. In hun handen hebben 
ze een foto van hoe het er toen uitzag. 
Vanaf 3 oktober worden deze foto’s 
tentoongesteld in BUUR. Ga vooral 
een kijkje nemen.  Zoals gezegd start 
de nieuwe Verhalentafel op 10 okto-
ber; wees welkom. Je kunt ook later 
instromen!

Coby van Tilborg/Tineke Elbers

Riet Kroes, 
vele jaren 

later opnieuw 
in de hoek op 

school.

Riksjatocht: Riet Kroes en Els Goedhart in de 
riksja, Ria Vrolijks en Ria Dreis lopen erachter 
in de straat.
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Geachte bewoner, beste buur

Het bruist in Buur!
Iedere 55plusser die zin heeft andere 
buurtgenoten te ontmoeten is welkom 
op de komende donderdagmiddagen. 
We vertellen elkaar verhalen over ons 
leven, we bespreken onderwerpen die 
we boeiend vinden. Op deze wijze cre-
eren we met elkaar nieuwe herinnerin-
gen en ontdekken de waarde van onze 
levenservaringen. Ieder verhaal doet 
ertoe! Mensen vinden het leuk om te 
komen en hebben plezier met elkaar!
We starten op donderdag 10 oktober 
2019. We komen 12 keer bij elkaar, elke 
donderdag van 15.00 tot 16.30 uur en 
u kunt op elk moment instappen. Dit is 
al de vierde keer dat we een activiteit 
organiseren vanuit Stichting Contact in 
Zicht.
De ontmoetingen vinden plaats in:
Eetcafé/ Wijkplaats BUUR,
Deken Hensburchtstraat 2,
6525 VJ Nijmegen
telefoon: 024-6634659
email: eetcafebuur@gmail.com
Kom gerust langs in Buur of neem con-
tact op met:
Coby van Tilborg: 06- 22760963
Tineke Elbers: 06-36328346
Stichting Contact in Zicht
website: contactinzicht.nl
facebook: Contact in zicht
email: info@contactinzicht.nl

Drie donderdagen in september zijn wij: 
Tineke Elbers van Contact in Zicht en Syl-
via Thijssen van BUUR, op de bakfiets de 
wijk in gegaan om pleintjes te bezoeken. 
We hebben regen en wind getrotseerd om 
te flyeren, met de bewoners van diverse 
pleintjes te praten en om een plaatje te 
draaien. Praatje/Plaatje: waarom, vraagt u 
zich misschien af?
We willen graag in contact komen met 
bewoners uit de wijk Brakkenstein. Wat 
leeft er bij de mensen? Daarnaast willen 
Tineke en ik meer zichtbaar worden in de 
wijk en bekend maken wat wij zoal doen 
bij BUUR, want dat weten velen nog niet.
Tineke en ik (Sylvia) organiseren activitei-
ten voor senioren uit de wijk bij BUUR. 
Tineke organiseert de Verhalentafel. Zelf 
organiseer ik elke maandagmiddag een 
activiteit voor senioren bij BUUR, zoals 
sjoelen, bingo, spelletjes en af en toe een 
lezing. Daarnaast is er een ‘mandela’-te-
kenclub, breien en lezen bij BUUR. We 
hebben naast de algemene BUUR kalen-

der nu ook een BUUR-seniorenkalender. 
Nieuwe activiteiten zoals samen eten en 
bewegen staan op stapel, daar hoort u in de 
toekomst meer over.
Maar waarom komen weinig mensen naar 
onze activiteiten? Terwijl de mensen die 
wel komen zo enthousiast zijn? Is de drem-
pel te hoog om te komen, hebben mensen 
geen tijd, zijn mensen überhaupt niet ge-
interesseerd in dit soort activiteiten? Deze 
vragen houden ons bezig.
Op het eerste pleintje ontmoeten we Sarah. 
Sarah is mantelzorger voor haar moeder en 
doet een pleidooi voor het “maatjes sys-
teem”. Een familielid die sámen met de 
oudere naar Buur of iets anders gaat. Dat 
werkt, zegt ze. Bewoner Bart heeft het te 
druk met andere zaken, hij rent drie keer 
per week hard en zwemt. Hij informeert 
ondertussen wel of er een mogelijkheid is 
tot afhalen van eten bij BUUR.
Op het tweede pleintje geeft Neeltje de tip 
om haar moeder Gré te benaderen die nog 
zeer actief is en leeftijdsgenoten motiveert 
om aan activiteiten mee te doen. Een ande-
re bewoner wil toch wel graag de senioren-
kalender van BUUR in de brievenbus en 
zal binnenkort dan toch eens uit gaan eten 
met zijn vriendin in BUUR.
Op pleintje drie ontmoeten we de foto-
graaf van Mijn Brakkenstein. Tineke en 
ik staan onder de grote parasol naast de 
bakfiets. Het regent we kijken elkaar aan, 
wat nu? We bellen aan, deuren blijven ge-
sloten. Maar dan komen er mensen met 
parapluutjes tevoorschijn. Zo staan we met 
z’n allen onder verschillende paraplu’s een 
kopje koffie te drinken en te praten. Wij 
vertellen over de activiteiten in BUUR en 
de interesse groeit. “Wat leuk dat jullie dit 
doen en we laten jullie toch niet voor niks 
hier in de stromende regen staan”. 
Ondertussen klaart het op gaan de mensen 
weer naar binnen. Tineke en ik ruimen al-
les op. We kijken elkaar aan: volgend jaar 
gaan wij op de bakfiets weer de wijk in!
Sylvia Thijssen, Buur
Foto’s: Hans Ronhaar

Praatje/Plaatje
Op de bakfiets de wijk in
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Een

complete
(enkelvoudige)

bril voor

€99
Vaak

geheel

of gedeeltelijk

vergoed door uw 

zorgverzekering
(wij doen de declaratie

voor u)

Hatertseweg 825 - Nijmegen - 024 350 2814 

www.vandenberghopticiens.nl



nummer 4 - oktober 2019  21

Groen in 
de wijk

Brakkenstein aan de Nijl?

Dat door vele wijkbewoners het 
groen in en om de wijk geroemd wordt, 
terecht overigens, doet wellicht tekort 
aan het feit dat we ook over blauw be-
schikken, namelijk de overstortvijver 
aan de Houtlaan. Dat deze waterpartij 
deel uitmaakt van een gemengd rio-
leringsstelsel zal de watervogels die 
alhier huizen een worst wezen. Ver-
scheidene soorten maken reeds jaren 
gebruik van de vijver om er te nestelen 
en vervolgens jongen groot te brengen.

Eind juni zagen we allerhande jong 
grut van de meerkoet, het waterhoen, 
de wilde eend, de kuifeend en dit sei-
zoen als nieuwkomer de nijlgans. Deze 
laatste, de nijlgans, komt oorspronke-
lijk uit Afrika (o.a. langs de Nijl), en is 
door toedoen van menselijk handelen 
naar Europa gekomen en sinds 1967 
in Nederland. Het gaat de soort voor 
de wind, mede door zijn agressieve ge-
drag ten opzichte van inheemse soor-
ten. Blijkbaar is de overstortvijver in-

middels ook geschikt voor uitbreiding 
van de soort. De nijlgans is door zijn 
gedrag nadrukkelijk aanwezig op en 
rond de vijver, met name wanneer de 
jongen uit het ei zijn. Dat waren er dit 
seizoen twee en ze werden streng be-
waakt door het ouderpaar. Met regel-
maat fungeerde de prullenbak aan de 
Schoutstraat als uitkijkpost, maar ook 
als toilet gezien de uitwerpselen aldaar.

Bijzonder dit seizoen was de aan-
wezigheid van een kuifeendenpaar met 
vijf jongen. Deze hebben waarschijn-
lijk elders gebroed en maakten blijk-
baar een familie-uitstapje.

De wilde eend mag je als vaste be-
woner beschouwen, evenals de meer-
koet (zwart, witte bles) en het water-
hoen (zwart, kleiner dan meerkoet, 
rode bles). De meerkoet neemt het niet 
zo nauw met nestbouw, sleept van alles 
aan om rond de fontein zijn nest te ma-
ken. Dat zal af en toe een douche opge-
leverd hebben, maar je bent watervogel 

of niet. Er zijn drie jonge meerkoetjes 
succesvol groot geworden.

Het waterhoen is beduidend schu-
wer en maakt voor zijn nest gebruik 
van de oeverbegroeiing aan de kant 
van de Houtlaan alwaar meer dekking 
aanwezig is.

Geen eend, maar wel een regelma-
tige gast is de blauwe reiger, soms aan 
de oever, dan weer in de boom op het 
hoekje aan de kant van de Houtlaan.

Incidenteel, met name buiten het 
broedseizoen, wordt de vijver weleens 
bezocht door een paartje grauwe gans.

Al met al biedt de vijver een mooie 
aanvulling op het vogelbestand in 
Brakkenstein. Ik kan het nooit laten 
om, tijdens passeren, vanaf de fiets 
even “over het haagje” te kijken. Is de 
vijver dichtgevroren, dan fiets ik door.

Freek Snel



22 ~advertenties~ Wijkblad Brakkenstein

APOTHEEK 
Wilhelmina Brakkenstein

D  Vrijwel alles direct uit
      voorraad leverbaar

D  Samenwerking met alle 
      huisartsen in de omgeving

D Wij bieden zowel 
     baxterrollen als weekdozen

GRATIS 
BEZORGING IN 
HEEL NIJMEGEN 
ÉN OMGEVING

GEEN WACHTTIJDEN

Apotheek Wilhelmina Brakkenstein
Kanunnik Myllinckstraat 5
6525 WS Nijmegen

Tel.: 024-3553062
info@apotheekwilhelmina.nl
ma-vrij: 8:30-17:30 uur

U vindt ons op de 
vertrouwde plek naast de

DEZELFDE DAG
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Het kan verkeren (18)
De laatste hittegolf ligt alweer een poosje achter ons, 
het klimaat kan voorlopig weer de koelkast in, we zijn 
weer druk aan het zwartepieten. Laatst sprak ik een ge-
repatrieerde Brakkensteiner, na jaren terug op zijn ge-
boortegrond. Natuurlijk haalt zoiets de pers niet. Pas als 
hij in een andere auto stiekem was meegelift, een huis 
had gekraakt en was gaan lopen met een spandoek met 
daarop “Ik ben er” was het nieuws geweest. Dan was 
hij waarschijnlijk snel opgebost, verschil moet er wezen 
toch? Toch heeft hij nog wat aanpassingsproblemen. Tij-
dens zijn jarenlange afwezigheid zijn de haantjes in de 
achtertuinen aan een heuse revival begonnen. Die zorgen 
ervoor dat je ’s morgens vroeg geen wekker nodig hebt. 
Daarover begon hij tegen mij te klagen. Weet jij soms 
waar die haan bij mij in de buurt zit? Heb jij er geen last 
van? Dat klonk al onheilspellend. Ik wist het niet en als 
ik het had geweten zou ik het niet hebben gezegd. Ik zag 
hem al met het mes tussen zijn tanden midden in de nacht 
op strooptocht gaan en met twee halve haantjes terugko-
men. Ik probeerde hem gerust te stellen: “Over een poos 
hoor je die haan echt niet meer, joh. Net zoals je wonend 
nabij een spoor na een poos de voorbijrazende trein niet 
meer hoort.” Toen onze wijk nog maar de helft was van 
tegenwoordig had vrijwel iedereen een haan met kippen, 
konijnen voor de naderende kerst, een poes om muizen te 
vangen, vogels in een volière en duiven om prijzen mee te 
winnen. Honden zag je minder vaak, de mensen hadden 
immers kinderen genoeg. Daarnaast waren er ook nog 
buurtbewoners die varkens hielden in hun diepe achter-
tuin. Dieren genoeg dus en vanwege die varkens waren er 
ook de nodige ratten. Op een avond was het bij ons thuis 
in de kelder plots een herrie van jewelste. Mijn vader had 
avonddienst en mijn moeder was panisch. Gelukkig hield 
ik als 9 -jarige jongen mijn hoofd koel en de kelderdeur 
goed dicht. Toen mijn vader even na tienen thuiskwam 
trok hij zijn laarzen aan, stopte zijn broekspijpen in de 
laarzen, knoopte zijn boordje dicht en daalde af in de 
diepte van de kelder. Na het nodige tumult kwam hij na 
een minuut of tien naar boven met een joekel van een 
dooie rat. “Hij vloog me naar de strot en toen pakte ik 
hem bij de strot”. De zaterdag erop werden er mannen 
uit de straat opgetrommeld voor een rattenjacht. Terwijl 
de dappere mannen in de tuin van de buren klaar stonden 
met stokken en platte schoppen, lieten anderen de ratten-
holen vol met water lopen. Ik keek gespannen toe hoe die 
half verzopen ratten na het betreden van de buitenwereld 
vakkundig werden neer geknuppeld. De ochtend erop zat 
plots mijn veelkleurige krielhaantje dood op stok. Ratten 
bestrijden prima, maar van haantjes blijf je af. Anders ga 
je maar weer terug. Het kan verkeren.

Dwarskijker

 Zo 15 - Di 17 - Wo 18 
en Zo 22 Dec.                  
10 over rood 

toernooi                                     
 

Inschrijven aan  
de bar bij de Muts 

€10,00 p.p. 
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Openingsactie
2e massage 

gratis!

Praktijk voor massage Het stroomt in jou
Galileïstraat 36 - 6533 LV Nijmegen (Grootstal)

www.hetstroomtinjou.nl
maaike@hetstroomtinjou.nl - 06 1484 2021 

YIN YOGA vrijdag 09.00-10.00u
RESTORATIVE YOGA vrijdag 10.30-12.00u

YOGA VARUNA
 in BRAKKENSTEIN

Meditatief   Ontspannend   Stressverlagend

DE OORSPRONG
Driehuizerweg 331

www.yogavaruna.nl / info@yogavaruna.nl
M 0614245697

Over liederen waarin 
gewone mensen uit de 
Benedenstad bezongen 
worden met een 
uitgebreide toelichting.

Het boek bevat ook 
kleurrijke illustraties 
van Brakkensteiner 
Johan Seeling.

Verkrijgbaar bij de 
boekhandel voor
¤ 20,00

Net verschenen:

Het Benedenstadslied

COMPUTERHULP
aan huis

Voor hulp met:
Computer - Tablet - Telefoon - e.d.

Doe weer mee!
Tarief is ¤ 10,- per uur

Neem contact op via:

06 842 57 000
computer.hulp.aan.huis@outlook.com
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Lieve kinderen, beste ouders,
Op zondag 17 november is het weer 
zo ver. De intocht van Sint-Nicolaas 
en zijn slimme helpers in onze mooie 
wijk. Hoe die precies gaat verlopen 
weet Sint nog niet, maar één ding is 
zeker: het wordt weer een dolle boel 
op straat en in het Roomsch Leven. 
Wat was dat leuk met die mooie vlie-
gers vorig jaar en die rare Piet-loot 
en Piet-lut! Allerlei acrobatische toe-
ren werden uitgehaald (ook door de 
kinderen!), mega vliegtuigen werden 
losgelaten en er was zelfs een straal-
vliegtuig met ballonaandrijving! 

Wat zullen ze dit jaar weer verzonnen 
hebben!? Drumfanfare Michaël en de 
“grote”-harmonie en de “jeugd”-har-
monie zullen met muzikale acrobatiek 
de zaal feest laten vieren. Dat staat 
vast!

De uitnodiging voor dit fijne kin-
derfeest valt over een aantal weken 
bij alle mensen in de wijk in de bus. 
Daarin staan de precieze plaatsen en 
tijden. De collectanten zullen vrijdag 
8 november, soms donderdag 7 no-
vember bij jullie langs komen om dit 
feest samen mogelijk te maken. 

Ouders, mocht u een collectesteentje 
bij willen dragen en een uurtje rond 
willen gaan voor ons comité op vrij-
dag 8 november, belt u dan met Rens 
Meijer: 024-3564683. We zoeken nog 
enkele mensen voor de Pastoor Wi-
cherstraat en de Pastoor Nevestraat en 
voor straten rond de Lindanusstraat.

Sinterklaas en zijn comité
Ans Willemse, Ninian Gerritzen
Kees Groos, Paul Geutjes
Frans Grol, Rens Meijer

Sint-Nicolaas komt eraan!
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Wijkblad Brakkenstein ging op de koffie bij Tiny Ariaans, die als negenjarige kwajongen in Brakkenstein de be-
vrijding meemaakte. In de herdenkingsjaren 2019 - 2020 gaan we de komende nummers, samen met ooggetuigen 
terugkijken op de turbulente periode van de Tweede Wereldoorlog.

Geen lange vakanties
De drieëntachtigjarige Tiny Ariaans te-
genover mij schotelt levendige beelden 
voor van een Brakkenstein dat weini-
gen nog kennen. Met zijn verhalen 
komen de onbebouwde korenweiden, 
de akkers met tarwe en het groen die 
de wijk rijkelijk omringden tot leven. 
Echtgenote Toos knikt instemmend. 
Die hoef je over al die ruimte niets meer 
te vertellen. Tiny vertelt dat de aanwe-
zigheid van de bezetter vanaf 1940 
leek te leiden tot verlengde schoolva-
kanties. De Duitsers confisqueerden 
namelijk alle grote gebouwen zoals het 
klooster, nu Aqua Viva, en het Berch-
manianum. ‘En ons’, vertelt Tiny, ‘joe-
gen ze uit de school. Dat had tot gevolg 
dat de klassen werden verdeeld over 
garages van particulieren en dat het 

onderwijs met vijfendertig jongens in 
de garage gewoon doorging.’ Waar de 
meisjes bleven weet Tiny niet. ‘Daar 
hadden we geen contact mee. Die gin-
gen naar de meisjesschool.’ 

Angst voor vergiftiging
Hoe beleefde je als jongeling die oor-
log? ‘Die periode van 1940 tot 1945 
overkwam mij. Mijn begrip over de 
impact van wat er gaande was liet toen 
te wensen over.’ Vanaf 1944 keek Tiny 
daar snel anders tegenaan. Geruchten 
deden de ronde over paratroopers die 
op Klein Amerika bij Groesbeek neer-
daalden en over de geallieerden die 
vanuit Eindhoven oprukten. Er komt 
meer leven in Tiny’s stem: ‘We wis-
ten niet wat we zagen. Opeens was de 
zuidkant van de Scheidingsweg gevuld 

met Amerikaanse soldaten die vanuit 
de greppels de Duitsers onder schot 
namen.’ De drieëntachtigjarige raakt 
op dreef: ‘Mijn opa exploiteerde daar 
een tennisbaan. Die was omheind door 
een hekwerk en de Amerikanen ge-
bruikten die plek om de krijgsgevan-
genen onder bewaking van mitrailleurs 
op te bergen. Het werd hartstikke vol 
met Duitsers achter die hekken. Ook 
de piloot van een neergestort vlieg-
tuig werd, nog helemaal gekleed in dat 
bruine leer, opgesloten.’ Uit dankbaar-
heid en sympathie voor de bevrijders 
wilden Tiny en zijn vriendjes wat terug 
doen. ‘We kenden een overvloed aan 
niets, behalve aan appels. Daar waren 
ze gek op. We moesten er wel zelf een 
hap van nemen om hun angst voor ver-
giftiging weg te nemen.’ 

Ouderlijk huis met de etalage van de bakkerij rechts op de Scheidingsweg.
Feilloos wijst Tiny bij diverse huizen de inslagen van granaatscherven aan.

´Kwade bedoelingen zaten er bij ons niet in, wel kattenkwaad.´
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Canadezen op zolder
De ouders van Tiny hadden een bakke-
rij aan hun woning op de Scheidings-
weg, nu nummer 96. Eind 1944 kregen 
ze 22 Canadezen boven de bakkerij 
ingekwartierd. Hun kok maakte op 
een stoof met twee branders het eten 
klaar. Veel uit blik, zoals cornedbeef 
en vegetables. ‘Ze aten écht wit brood 
en van die ronde bollen’, klinkt het 
na decennia nog verlekkerd. ‘Engels 
spraken we niet. Met gebarentaal kwa-
men we een heel eind. We pikten het 
woordje ‘okay’ op. Dat was helemaal 
nieuw en het werd in een gesprek al 
snel okay-voor-en-okay-na.’ De nieu-
we medebewoners merkten de koude 
in de woning op en de afwezigheid 
van stookhout. ‘Bij het hout sprokke-
len kregen we al eens de boswachter 
achter onze broek aan, maar onze Ca-
nadezen ‘regelden’ nieuwe aanvoer.’ 
Omdat de militairen steeds drie weken 
aan het front dienstdeden, huisden ze 
in wisseldienst op zolder. “Wij jongens 
waren altijd met hen bezig en zij waren 
gek van kinderen. Er bestond een soort 
van vriendschap. Als er een niet terug-
keerde, vroegen wij natuurlijk ‘Waar 
is Bobby gebleven?’ Dan kreeg je als 
antwoord: ‘Oh, die is naar een ander 
peloton’. Op een gegeven ogenblik 
voelden we natuurlijk nattigheid.” 

Knalgoed
De geallieerden legerden maandenlang 
met hun materieel, tanks en geschut op 
Heumensoord. Vandaaruit trokken ze 
naar het front. Het bosgebied diende 
ook als bivak. ‘Door het hele bos had-
den ze zich ingegraven, sommigen met 
een dak van kozijnen en glas. Wij jon-
gens liepen daar gewoon tussendoor. 
Soms werd je weggestuurd. We wisten 

ook waar de kisten met munitie lagen. 
Kwade bedoelingen zaten er bij ons 
niet in, wel kattenkwaad. We stookten 
een vuurtje op een bergje aan de rand 
van de Scheidingweg en gebruikten 
kruit dat hartstikke fijn brandde, totdat 
het midden in mijn gezicht ontplofte. 
Na dat levensgevaarlijke incident gaf 
mijn vader mij de strengste orders om 
niet meer het bos in te gaan.’ 

Welk gevoel is Tiny bijgebleven van 
de bevrijding? 
De Brakkensteiner overweegt zijn ant-
woord, richt zijn blik op echtgenote 
Toos, kijkt naar buiten: ‘Je beleefde 
in mei 1945 de blijheid en vrolijkheid. 
Maar ik snapte als negenjarige niet het 
belang van die herwonnen vrijheid. 
Pas in de afgelopen weken, met de her-
denkingen van 75 jaar Market Garden, 
besef ik hoe belangrijk die militairen 
op Heumensoord waren. Het klinkt 
misschien een beetje gek: het is jam-
mer dat het voorbij is. Ik was er deel 
van en ben blij dat het goed is afgelo-
pen.’ 

Tekst en foto’s: Renie Hesseling

Tegenover het ouderlijk huis op de Scheidingsweg verschansten de Amerikanen zich
om de Duitsers onder schot te nemen.

Op de hoek van de Pastoor Schelstraeteweg bij de drie bomen, beschoten de Duitsers vanuit een 
mitrailleursnest de Amerikanen die vanuit Heilig Landstichting oprukten.
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Wij regelen het graag voor u

Gaico Willemsen 
en Henk Janssen Oude Molenweg 82, Nijmegen 

(liggende in het verlengde van de Houtlaan, 

hoek Van Peltlaan)

t  024 377 79 35 | 024 355 01 89 

www.willemsen-verzekeringen.nl

C
a

fe
ta

ri
a

Theo
van Brenk

van Peltlaan 197 
6533 ZE  Nijmegen 
Tel. (024) 356 79 53
www.cafetariavanbrenk.nl

Openingstijden:
maandag gesloten
dinsdag 12.00 - 22:00
woensdag 12:00 - 22:00
donderdag 12:00 - 22:00
vrijdag 12:00 - 22:00
zaterdag 12:00 - 22:00
zondag 14:00 - 22:00

      like ons op facebook

Yoga laat de energie weer stromen. Yoga is niet 
prestatiegericht, het gaat om de ervaring.

Yoga voor 55 en ouder
Dinsdagochtend 9.15 - 10.15u of 10.30 - 11.30u
Aanvang: 27 aug t/m 17 dec (16 lessen)
Prijs: ¤ 120 (proefles ¤ 5)
Locatie: Wijkcentrum De Schakel
Archimedesstraat 9 Nijmegen
Docente: Monique van Trigt
Voor info/persoonlijke mogelijkheden: 06-30053418
Email: vantrigtmonique@gmail.com
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De avonturen van Wil in Thailand (1)

Op 30 mei jl. vertrok Brakkensteiner Wil van Kortenhof 
naar Thailand, zijn hart volgend. Hij woont nu in de buurt 
van de stad Sangkha, gelegen in de provincie Surin in het 
noordoosten van Thailand tegen de grens met Cambodja, 
op 500 kilometer van Bangkok. Op ons verzoek zal hij de 
komende tijd regelmatig verslag uitbrengen van zijn verblijf 
daar.

De Leefomstandigheden
Op 31 mei landde ik na bijna 12 uur vliegen vanaf Schiphol 
op de internationale luchthaven Suvarnabhumi in Bangkok. 
Ik werd daar opgehaald door mijn vrouw en zwager. Daarna 
was het nog zo’n uurtje of negen rijden. Het is hier op de 
weg namelijk nog veel drukker dan in Nederland. Sindsdien 
verblijf ik in het dorp Ban Khok Chai op 12 kilometer af-
stand van de grotere stad Sangkha. In de zomer is het hier 
overigens 5 uur later dan bij jullie. Ban Khok Chai is een 
dorp met een gemoedelijke sfeer, vriendelijke mensen, ie-
dereen kent en help elkaar. Of je nu arm bent of iets meer 
geld hebt, iedereen wordt op dezelfde manier behandeld. 
Het is hier ook erg relaxed wonen en de leefomstandigheden 
zijn redelijk te noemen. Het ene gezin woont in een stenen 
huis met dakpannen en het andere gezin in een huis van hou-
ten planken en golfplaten. Iedereen heeft elektriciteit, maar 
bij onweer en hevige regenval kan dit wel voor problemen 
zorgen. Dan kan de stroom voor enkele uren uitvallen en is 
het pikdonker. Ook heeft iedereen stromend water. Bij aan-
houdende droogte wordt het meer, waarvan het dorp afhan-
kelijk is, niet meer aangevuld met regenwater en is er niet 
genoeg water om te douchen. Het water uit het meer kun 
je overigens niet drinken. Drinkwater moet je echt kopen 
of uit regentonnen halen. Regen is heel belangrijk voor het 
dorp vooral ook voor de rijstoogst. Op een van de foto’s kun 
je zien dat het meer op dit moment bijna droog staat. In het 
dorp zijn twee kleine winkeltjes, qua assortiment echter niet 
te vergelijken met onze de Bruin & de Bruin. Je kunt er klei-
ne artikelen kopen, zoals zout, suiker en snoep en flessen 
water. Verder vind je er geen levensmiddelen. Voor grotere 
inkopen zul je naar het centrum van Sangkha moeten. Er 

Wil met familie

Het bijna drooggevallen meer
Vervolg op pagina 33 >>
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KUN
ST

Daniel Castonguay

Daniel Castonguay (Dolbeau, Quebec, Canada 1965) is sinds 1979 actief 
als fotograaf en sinds 1989 stadsfotograaf in Montreal.  Als een onzichtbare 
observator is hij een ware meester in het vangen van het straatleven: “Ik 
speel de rol van het stille type in voortdurende theatervoorstellingen. In mijn 
foto’s wil ik het “Quotidian Life” weergeven.” De foto’s krijgen middels 
zijn techniek iets mysterieus, dromerigs.  Zonder verwachtingen stapt hij het 
stadsleven in en ontstaan daar zijn emotioneel geladen verhalen. De perma-
nente beweging van de mensen stimuleert creativiteit en de foto trekt de kij-
ker vervolgens mee het verhaal in, het verhaal dat de kijker vervolgens zelfs 
invult. Het kan gaan over anderen of over zichzelf, want het is opvallend hoe 
gelijkend we zijn in al onze verschillen. Zijn foto’s zijn gemaakt in Montreal, 
maar geven sfeerbeelden en momentopnames weer van mensen in alle grote 
steden van de wereld.

Voor meer informatie: www.dancastudios.com/

Deze rubriek komt tot stand in samenwerking met Kunstmagazijn. De foto “Rendez-vous” op de pagina hiernaast is van Daniel Caston-
guay en is te leen of te koop bij Kunstmagazijn en wordt samen met het gedicht “Verlichte brief” van Dos Olifant de komende periode 
in de etalage van Kunstmagazijn tentoongesteld.

Verlichte brief

November verduistert weer voor tijden

slaat de dekens voor het licht

steeds kleiner wordt de levensruimte

zoveel raakt weer uit het zicht

wat eens was is deels gebleven

proef de resten van mijn hart

met mijn herinnering verweven

een zoete smaak met bittere smart

haar woorden vielen als verloren

na een lange kille tocht

uiteen in beelden vol verlangen

dragen vonken steeds gezocht

zo hoor ik weer haar Russisch klinken

zie ik wat ik eerst nooit zag

voel ik me voorgoed verloren

in een dronken liefdesnacht

nu priemen sterren langs de wolken

verlicht de sneeuw de stille straat

ergens roepen vreemde stemmen

zij dacht aan jou in Leningrad

Dos Olifant, 1 oktober 2019
(november 1992)
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COMPLETE BRIL OP UW STERKTE

INCLUSIEF GRATIS OOGMETING

COMPLETE BRIL OP UW STERKTE

INCLUSIEF GRATIS OOGMETING

2015-C4 Landon

Nieuwe collectie nu in de winkels!

€99

MULTIFOCALE BRIL OP IEDERE STERKTE

voorzien van

onzichtbaar 

leesgedeelte

COMPLEET

€49

COMPLETE BRIL OP IEDERE STERKTE

voor veraf 

óf dichtbij

COMPLEET

De zeven beloftes van Eyelove:

1. Inclusief montuur en glazen op sterkte

 (ook kosteloos met cilinder en zonneglas)

2. Inclusief Niet goed = geld terug garantie

3. Gratis oogmeting, zonder afspraak

4. Gratis ontspiegeling bij blanke glazen

5. Gratis kraswerende laag

6. Gratis dunner geslepen vanaf sterkte 3.00

7. Gratis luxe brillenkoker luxe brillenkoker

DA Drogisterij & Parfumerie van Marwijk

Molukkenstraat 15
6524 NA Nijmegen

Tel. 024-324 5819

EYELOVE BRILLEN KOOPT U BIJ:

www.eyelovebrillen.nl • tel. 073-800.00.15 (ma-vr) 

B o u w b e d r ij f
Jeroen Janssen

Nijmegen 0651 252 297 
Kanunnik van Osstraat 24

6525 TV   Nijmegen

Psychologische Hulp 
& Coaching

bij psychische klachten
bij werkgerelateerde vragen en problemen 

- gericht op persoonlijke groei -

vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Jacqueline Medendorp, Registerpsycholoog NIP
medendorp-psychologen.nl

Reserveren via 024-3882434 
of www.vurrukkulluk.nl

Heyendaalseweg 243 - Nijmegen (Brakkenstein)

Vanaf oktober kunt u weer genieten van onze nieuwe herfstkaart.

Kijk op de site www.vurrukkulluk.nl voor een impressie.

Tot ziens, Frank en Sandra Wolf

gedurfd, lekker, gezellig, gevarieerd, vers...
gewoon goed!
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zitten hier in het dorp ook geen echte 
bedrijven. De meeste inwoners ver-
bouwen hun eigen voedsel. Sommige 
inwoners hebben een pick-up om de 
eventuele oogsten te vervoeren voor de 
verkoop. Wel heeft iedereen een brom-
fiets of motorbike. Fietsen zie je ook 
maar weinig. Alle mensen hebben een 
mobieltje, omdat het internet erg goed-
koop is. Ik betaal 319 baht per maand 
voor onbeperkt internet en telefoon, 
dat is ongeveer € 9,00. 

Tot de volgende keer!  
Groetjes, 
Wil en Nanyawee van Kortenhof

Ik schrijf deze column midden in de 
derde week van september. Een week die 
traditiegetrouw, sinds 1967, in het teken 
staat van de vrede, georganiseerd rondom 
de 21ste september, uitgeroepen tot Inter-
nationale Dag van de Vrede door de Ver-
enigde Naties. Als de lezer deze column 
leest is die week alweer lang en breed ver-
vlogen. En wie de kranten openslaat weet, 
net zo goed als ik dat nu al kan voorspel-
len, dat al die inspanningen tijdens deze 
week van vrede niet meer dan een symbo-
lisch gebaar vormen. Even vluchtig als de 
droom die je had vlak voordat je ontwaak-
te, met al die indrukken die zo belangrijk 
leken, maar die je reeds ontglipten bij het 
eerste openen van je ogen. Vrede. Het is 
geen simpel woord. Het lijkt vaak eerder 
het tegenovergestelde te vertegenwoordi-
gen. Wie praat over vrede lijkt vaak juist 
het conflict te impliceren. Wat betekent 
het dan, dat ik het woord zelf opper? Lang 
voordat ik columnist was en voordat de 
buurtsite van Brakkenstein er was, was 
er een buurtsite die vier wijken betrof en 
volgde ik daarvoor een opleiding tot wat 
toen nog ‘community manager’ heette en 
wat later werd omgedoopt tot ‘buurtver-
binder’. Waar kwam die hang naar dat 
verbinden, naar die ‘community’ vandaan? 
Ik denk dat ik het weet. Omdat de innerlij-

ke vrede, omdat de innerlijke verbinding 
en de gemeenschap in mijzelf, nog ont-
brak. Ik ervoer een leegte die onte-vrede-n 
maakte. Vanuit de diepte van het ik, raakte 
ik gericht op het ‘jou’ van de Ander. Wie 
ben jij? Werken aan contact met elkaar. 
Elkaar ontmoeten. Elkaar leren kennen. 
Leren luisteren. Ik volgde een cursus in 
het voeren van de dialoog - het in kleine 
groepen leren luisteren naar wat een thema 
bij ieder individu losmaakte. Juist niet op 
zoek naar oplossingen. Maar slechts stre-
ven naar een waardevolle verbinding in 
gedeelde gedachten. Was dat dan voldoen-
de? Nog steeds zag ik die eerste terugdein-
zing in de ogen van de mensen met wie ik 
erover praatte. Een eenvoudig opperen van 
het woord ‘vrede’ liet zien dat het lang nog 
niet voldoende was. Vrede riep geen vre-
de op. Er was nog steeds het conflict. Hoe 
dan verder?  Onlangs las ik een tekst met 
een gedachte hierover die me inspireerde. 
“Misschien is het tijd om te zoeken naar 
manieren van onderlinge verbondenheid 
die we ons nog niet kunnen voorstellen,” 
schreef de auteur. “Om zo diepgaand 
her-overtuigd te worden van de complexi-
teit ervan (...) Het gaat over de erkenning 
dat leven een proces van mensvorming is,” 
schreef ze elders. “En de erkenning dat een 
persoon een persoon is door andere men-

sen. Menselijkheid is niet iets wat je in je 
eentje kunt hebben, het is iets wat verleend 
wordt aan jou en alle andere mensen.” 

Wat de auteur daarmee omschreef was 
het begrip ‘Ubuntu’, een Zuid-Afrikaanse 
aanduiding voor de filosofie die ‘Ik ben, 
omdat wij zijn’ als uitgangspunt neemt. 
Een onderlinge basisgedachte van ver-
bondenheid-die-leidt-tot-eenheid. Vrede. 
Van ik, naar jij, naar wij. Ook in de buurt. 
Hoewel ik me ervan bewust ben hoeveel 
rillingen alweer over de rug van de lezer 
liepen toen ik opnieuw dat ene woord op-
perde. Toch schrijf ik het. En blijf ik het 
schrijven. Omdat het woord vrede nog 
steeds vaak het omgekeerde impliceert. 
Want zelfs de kleine conflicten kunnen 
nog zoveel schade berokkenen. In onszelf. 
Tussen buren. Tussen straten. In de buurt. 
Daarom opnieuw. Vrede. Al is de week van 
de vrede lang en breed voorbij. En blijven 
alle inspanningen slechts symbolisch. Het 
blijft de moeite waard. Opdat we verbon-
den mogen blijven. Niet ondanks, maar 
juist inclusief al onze verschillen. Ik wens 
het voor jou. Voor mij. Ik wens het voor 
ons. Ik wens het voor het Wij van Brak-
kenstein.

Rogier Teerenstra

Het ‘wij’ van de wijk…

regentonnen

Wil op een transportmotor

<<< vervolg ‘De avonturen van Wil in Tailand’
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De jaarlijkse Cain herdenking
- Tarcisiusschool -

Afgelopen vrijdag 5 oktober zorg-
den leerlingen van de Tarcisius-
school, ondanks het barre weer, 
opnieuw voor een sfeervolle herden-
king bij het monument op de hoek 
van de Pastoor Wicherstraat vlakbij 
de kerk.

Ter nagedachtenis aan de omgekomen 
oorlogsvliegenier Ivan William Cain en 
het burgerslachtoffer Elisabeth “Bob-
by” Swertz-Ekker lazen de leerlingen 
stukjes tekst voor. Ze plaatsten mooie 
bossen bloemen bij het monument 
alsook door hen zelf vervaardigde pa-
pieren klaprozen en vredesduiven. De 
leerlingen zaaiden ook nog klaproos- 
zaad uit en de aanwezigen kregen een 
gehaakte rode klaproos opgespeld. Het 
is steeds weer verheugend te zien hoe 
mooi dit monument erbij staat, dankzij 
de leerlingen van de Tarcisiusschool, 
onder leiding van de bevlogen docent 
Frans Peters!

Oorlogskind Jan Priem
De uit Grave afkomstige Jan Priem, 
één van de beijveraars voor het mo-
nument, trok na de herdenking met de 
leerlingen mee de klas in, waar ze hem 

vragen mochten stellen. Jan beleefde 
als kind de oorlog in Rotterdam en 
heeft vreselijke dingen gezien en mee-
gemaakt, hetgeen op de leerlingen erg 
veel indruk maakte. Hij verhaalde over 
de bombardementen en voedseldrop-
pingen. Hij zag ooit hoe een Duitse 
soldaat door het verzet van de fiets 
werd geschoten. Jan: “Samen met de 
in Nieuw-Zeeland woonachtige Nick 
Lambrechtsen, de grote animator van 
het monument, zijn we jaren bezig ge-
weest om het monument geplaatst te 
krijgen. Het werd echter telkens door 
de wethouder afgewezen. Maar einde-
lijk in 2012 was de kogel door de kerk. 
Op 6 oktober onthulde de Nieuw-Zeel-
andse ambassadeur het monument.”

Een plek om te herdenken
Op 6 oktober was het exact 75 jaar ge-
leden dat Elisabeth Bobby Swertz werd 
getroffen door een bom, toen William 
Cain zijn overtollige munitie boven het 
bos aan de Biesseltsebaan dumpte. Er 
zijn van haar geen stoffelijke resten te-
ruggevonden.
Sylvia Holstijn, haar oma was een zus 
van de omgekomen Bobby Swertz, 
vertelde: ”Pas maanden later hoorde 

mijn oma dat haar zus was omgeko-
men. De verbindingen waren toen na-
tuurlijk veel slechter dan nu, helemaal 
in oorlogstijd. Mijn oom kwam aan de 
deur met dit vreselijke bericht. Hij zei 
eerst dat met de kinderen alles goed 
was. Toen wist mijn oma genoeg. De 
drie weeskinderen, hun vader was al 
voor de oorlog overleden, konden bij 
familie worden ondergebracht.  
Het mooie van het monument is dat er 
nu een plek is om te herdenken, voor-
heen waren het alleen maar verhalen. 
Ik ben dan ook erg blij dat de drie kin-
deren van de omgekomen Bobby de 
onthulling ervan nog mee hebben ge-
maakt.”
Sylvia: “Tijdens de onthulling van het 
monument hoorde de familie van Ivan 
William Cain voor het eerst over de 
dood van Bobby Swertz door een bom 
uit zijn vliegtuig. Ze waren er zeer 
door ontdaan. Ze hadden een soort 
plaatsvervangend schuldgevoel. Wij 
hebben hen getroost en geprobeerd dat 
vervelende gevoel weg te nemen. Ivan 
wilde een grote ramp vermijden en had 
dit natuurlijk nooit kunnen voorzien.”

Het graf van Ivan William Cain
op het Oorlogskerkhof Jonkerbosch

De bevlogen docent Frans Peters aan het woord terwijl Jan Priem klaar zit om bevraagd te worden
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Airstrip in Brakkenstein
Richard Hendriks: ”Helaas wordt de 
oorlog nog wel eens geromantiseerd en 
staan daarna vaak de zogenaamde gro-
te helden op met hun verhalen, maar 
echte helden getuigen zelden. Oorlog 
is natuurlijk iets vreselijks, wat nie-
mand mee wil maken. Er liggen nog 
2400 vliegtuigwrakken in Nederland, 
waarvan de meeste in het IJsselmeer. 
Van zo’n 2000 vliegtuigen weten we 
niet waar ze liggen. 
Aan de overkant van de spoorbaan in 
Brakkenstein hebben de geallieerden 
in september 1944 overigens ook een 
airstrip aangelegd. In twee dagen tijd 
werd het hele terrein geëgaliseerd met 
bulldozers en werd een landingsbaan 
aangelegd waarop lichte vliegtuigen 
konden landen, zolang het terrein niet 
te modderig werd. Later is daar nog een 
gestrande Duitse trein door mensen uit 

Brakkenstein en de Heilig Landstich-
ting leeggeroofd.”

Herdenking op Kerstavond op Oor-
logskerkhof Jonkerbosch
Richard Hendriks: “Ik heb de oorlog 
niet meegemaakt, maar had er als jong 
kind al belangstelling voor. In 2017 
ben ik samen met enkele mensen be-
gonnen met de herdenking van de ge-
vallen militairen op het oorlogskerk-
hof Jonkerbosch, waar William Cain 
ook begraven ligt. Op Kerstavond, dat 
is dit jaar dus op dinsdag 24 decem-
ber, worden dan lichtjes bij alle graven 
ontstoken. De belangstelling voor deze 
indrukwekkende herdenking neemt 
jaarlijks toe. Iedereen is welkom, ook 
Brakkensteiners.”

Hoe kwamen jullie op dit idee?
Richard: “Ik was enkele jaren gele-
den via Frans Peters aanwezig bij een 
herdenking op het oorlogskerkhof in 
Groesbeek. Het idee is naar ik begre-
pen heb overgenomen van Zweden, 
waar op Kerstvond lichtjes bij de gra-
ven van de mensen worden geplaatst. 
Dertig jaar geleden is men in Holten 
begonnen op Kerstavond lichtjes te 
ontsteken op een militaire begraaf-
plaats. Nu gebeurt dat al op 350 van 
de 450 militaire begraafplaatsen in ons 
land.”
Op zaterdagavond 6 oktober werd door 
de deelnemers aan het Ommetje ook 
haltgehouden bij het monument. In de 
komende edities van het wijkblad zal 
vaker op dit laatste oorlogsjaar worden 
teruggeblikt.

Tekst: Tino Adolfs
Foto’s: Hans Ronhaar

Deelnemers aan het Ommetje bij het monument

het momument met klaprozen, vredesduiven en 
bloemen

Richard Hendriks rechts onder de parapluie Sylvia Holstijn en Jan Priem
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Pierre Favre
en de Heyendaalseweg 282

In ons wijkblad van oktober vorig jaar, las ik op pagina 39 (Wie o wie weet): 
“Deze mooie letters staan op het huis aan de Heyendaalseweg 282”. En toen 
dacht ik er meteen achteraan: “Wie was of wat was of is Pierre Favre, waar 
komt die naam vandaan? Misschien interesseert het ook u. Vandaar dit ar-
tikel.

Pierre Favre (Peter Faber) was een 
Frans jezuïet en theoloog en kennelijk 
stond hij zo hoog aangeschreven in zijn 
kloosterorde, dat zijn naam nu zelfs in 
onze wijk Brakkenstein een plek heeft 
gevonden. Hij is geboren op 13 april 
1506, in het dorpje Le Villaret in het 
hertogdom Savoye (Fr.) en overleed 
op 40-jarige leeftijd, op 1 augustus 
1546, in Rome. Hij was de zoon van 
een schaapherder en zoals alle kinde-
ren uit zijn geboortedorp werd ook hij 
hoeder van schapen. Hij wilde echter 
naar school. Een oom van hem zorgde 
er uiteindelijk voor dat de ouders daar-
mee instemden. Zoals gebruikelijk in 
die tijd werd ook Pierre al vanaf zijn 
jonge jaren onderwezen in het katho-
lieke geloof door ouders en pastoor. 
Dat hij daar gevoelig voor was bleek al 
uit zijn wens om de ‘eeuwige gelofte’ 
van zuiverheid af te leggen rond zijn 
12e jaar. Hij legde daarmee de basis 
voor zijn toekomstige celibataire staat. 
Hij was een briljante scholier en mocht 
dan ook in 1525 gaan studeren aan de 
universiteit van Parijs. Tijdens zijn 
studie theologie betrok hij een kamer 
in Parijs en maakte daar kennis met 
Franciscus Xaverius en Ignatius van 
Loyola die daar ook woonden. Deze 
drie priesterstudenten vormden het be-
gin van een groep van zeven personen 
die uiteindelijk de jezuïetenorde werd. 

Favre had bijzondere kwaliteiten als 
onderhandelaar voor kerkelijke zaken. 
Daar maakten de beginnende kloos-
terorde van Ignatius en de kerkleiding 
in het Vaticaan graag gebruik van. Op 
verzoek van Paus Paulus III werd Fa-
vre in 1539 naar Parma gezonden om 

een conflict tussen bevolking en de 
heerser (een kardinaal) te slechten. 
Voor Pierre Favre begon daarmee een 
bestaan van rondtrekken langs de ste-
den waar kerk- en staatsbelangen met 
elkaar botsten. De meeste tijd bracht 
hij door in Duitsland waar veel katho-
lieken zich aangetrokken voelden tot 
het protestantisme. In de lijn van Ig-
natius, was Favre van oordeel dat het, 
in het kader van een antwoord op de 
reformatie, beter en effectiever was te 
investeren in de persoonlijke bekering 
en hervorming van deze Duitse ka-
tholieken, dan het opleggen van ker-
kelijke sancties. Hij was dan ook een 
goede biechtvader voor velen. In het 
geven van Geestelijke Oefeningen en 
het voeren van geestelijke gesprekken 
was Pierre Favre op zijn best. Tijdens 
al zijn reizen richtte hij zich tot de en-
gelen, en met name tot zijn ‘engelbe-
waarder’, om voor zijn gezelschap en 
hemzelf bescherming af te roepen. Dat 
hij daarbij ook de patroonheiligen van 
de steden die hij passeerde aanriep om 
bescherming was voor hem vanzelf-
sprekend.

Hij was een groot voorbeeld voor de 
vele jezuïeten die zich toelegden op 
het apostolaat van de verzoening. Fa-
vre werkte intensief om de eenheid 
te bewaren en om de vrede tot stand 
te brengen in een Europa, waar vele 
religieuze en politiek-kerkelijke con-
flicten oplaaiden. De paus had hem 
dan ook hard nodig en zond hem naar 
steden als Worms en Regensburg (in 
1541). Hij ging ook naar Spanje. Kei-
zer Karel V had hem nodig als gees-
telijk leidsman, vanwege perikelen aan 

het Spaanse hof. Vervolgens ging hij 
weer naar de Duitse steden Spiers en 
Mainz (1543). In die laatste stad trof 
hij een jongeman uit Nijmegen die bij 
hem retraite ging doen: Petrus Canisi-
us. Deze was erg onder de indruk van 
Pierre Favre en besloot zelf in te treden 
bij de jezuïeten. Voortdurend was Fav-
re in gesprek met de Reformatie. Hij 
ging naar Keulen en sprak met Luther 
en Melanchton. Enige tijd later kreeg 
hij het verzoek deel te nemen aan het 
Concilie van Trente, dat eindelijk de-
cember 1545 begon. Tijdens dat con-
cilie werden besluiten genomen, die 
de kern vormden van de zogenaamde 
contra-reformatie. Favre heeft daar 
mede vorm aan gegeven.  De besluiten 
van dit concilie zijn zelfs in onze tijd 
grotendeels nog van kracht. 

Op 17 juli 1546 kwam hij ziek en wel 
weer in Rome bij zijn medebroeders. 
In de avond van 31 juli ontving hij de 
sacramenten der stervenden. Rond het 
middaguur van de dag daarop stierf 
hij in de armen van Ignatius, de stich-
ter van de orde. Het is dan 1 augustus 
1546. Na zijn dood blijkt dat hij veel 
van zijn ervaringen, gedachten en spi-
ritualiteitsleven op schrift heeft vastge-
legd. De manier waarop hij de bege-
leiding van de Geestelijke Oefeningen 
vorm gaf en de ‘Onderscheiding der 
Geesten’ toepaste, zijn voor zijn me-

‘schildersimpressie
schilderijencollectie Jezuïeten’
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debroeders, en tegenwoordig ook voor 
niet-religieuzen, een voorbeeld.

Pierre Faber werd op 5 september 1872 
door paus Pius IX zaligverklaard en op 
17 december 2013 werd hij heiligver-
klaard door de huidige paus Francis-
cus, zelf een jezuïet. Een wonder was 

niet nodig, zijn belang voor de kerke-
lijke rechtstaat en de ontwikkeling van 
de jezuïetenorde waren daarbij rich-
tinggevend. 

En dan zien we die naam FAVRE op 
dat huis op de hoek Heyendaalseweg/
Kanunnik Faberstraat bij ons in Brak-

kenstein. Nooit geweten dat het huis 
zo’n interessante achtergrond had. 
Hoop dat u dat met me eens bent. 

Tekst: Gerard Jansen
Foto: Tino Adolfs
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Hatertseweg 163
6533 AE  NIjmegen

www.bouwkabouter.nl
info@bouwkabouter.nl

tel. 024 78 51 627
tel. 06 173 22 373

Toch wel fijn zo’n handige 
klusser in de buurt!

Ook voor uw klus- en 
bouwadviezen!

Bel voor info: 024 78 51 627

 

ʒt �oen Therapie 

 

Nijmegen  Leeuwstraat 1 
Elst Bachstraat 1a 

T. 06-28895489 
W. www.thoentherapie.nl 
E. welkom@thoentherapie.nl 

Fysio-, oedeemfysio- en meridiaantherapie 
Op 2 januari 2019 open ik mijn praktijk. 
Meridiaantherapie is nog relatief onbekend in 
Nederland. In het buitenland worden met deze 
therapie al langer goede resultaten behaald bij o.a. 
vermoeidheidsklachten, slapeloosheid en koude 
voeten. Neemt u gerust contact met mij op voor een 
vrijblijvend consult. 
 
 

Genoeg van al die modediëten ?
Wil je gaan voor blijvend gewichtsverlies?
Meld je dan aan bij De Eetbeweging in Nijmegen!
• Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Edith van Haren

BGN gewichtsconsulent

Pastoor van Blitterwijckstraat 20

Nijmegen

www.eetbeweging.nl

0634577931

Praktijk voor voedingsadvies

En gewichtsbeheersing in Nijmegen

Café de Muts | Tamara & Mellanie

Heyendaalseweg 280 | 6525 SL Nijmegen

024 - 355 83 61 | vofdemuts@gmail.com

 
 

Ma 

 
 

Di 

 
 

Wo 

 
 

Do 

 
 

Vr 

 
 

Za 

 
 

Zo 

16 

Gesloten 
17 
Geopend van  14.00 
tot 01.00 

18 
Geopend van  14.00 
tot 01.00 

19  
Geopend van  14.00 
tot 02.00 

20 
Geopend van  14.00 
tot 02.00 

21 
Geopend van  12.00 
tot 02.00 

22 
Geopend van  12.00 
tot 00.00 

23 
Gesloten 

24  

Gesloten 
25 1e kerstdag 

Gesloten 
26 
2e Kerstdag 
Geopend van  
14.00 tot  2.00 

27 
Geopend van  14.00 
tot 02.00 

28 
Geopend van  12.00 
tot 02.00 
 

29 
Geopend van  12.00 
tot 00.00 
 

30 

Gesloten 
31 Oudjaarsdag 

Gesloten 
1 Jan Nieuwjaars-
dag Geopend van 
16.00 tot 23.00   

2 Jan   

Gesloten 
3 Jan 
Geopend van  14.00 
tot 02.00 

4 Jan 
Geopend van  12.00 
tot 02.00 

5 Jan 
Geopend van  12.00 
tot 00.00 

December/ Januari Aangepaste openingstijden december/januari:
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Aqua Viva timmert cultureel aan de weg!
Aqua Viva is trots op haar schaakbord met de bijbehorende fraaie schaak-
stukken. Jammer dat er nog maar weinig gebruikt van wordt gemaakt! Ze 
zijn blij met het initiatief om op deze fraaie binnenplaats een schaaktoernooi 
te organiseren.

Gastvrouw en vrijwilligers coördina-
tor Petra Hiddinga: “Wij vinden het 
een leuk idee, dit schaaktoernooi. Het 
zal verbindend werken in de wijk en de 
band tussen Aqua Viva en de bewoners 
versterken. Wij organiseren regelmatig 
activiteiten op cultureel gebied. Behal-
ve het schaakbord ligt hier ook een jeu 
de boules baan, waar elke dinsdagmid-
dag door een aantal mensen gespeeld 
wordt. Maar dat zou natuurlijk ook op 
andere dagen kunnen. Daarnaast ver-
zorgen we lezingen, draaien films, or-
ganiseren muziekoptredens en ook de 
biljartmiddag op maandag. Sjoelen is 
momenteel nog een optie.” 

Zijn deze activiteiten ook bedoeld 
voor wijkbewoners?
“Jazeker, die zijn ook van harte wel-
kom. Er komen meestal zo’n 30 tot 50 
mensen op af, waarvan het grootste 
deel hier in het gebouw woont.”

Kun je wat recente voorbeelden geven 
van deze activiteiten?
“We draaiden onlangs de oorlogsfilm 
A Bridge Too Far op een groot scherm, 

er was een optreden van de Nijmeeg-
se stadstroubadour Ben Dirks en Ge-
rard Janssen hield een lezing over zijn 
bezoek aan Suriname. Als er een film 
wordt vertoond of een lezing wordt ge-
houden is dat altijd op dinsdagmiddag 
van 16.00 tot 17.00 uur.”  

Zouden hiervan aankondigingen in 
het wijkblad kunnen komen?
“We proberen alles beter op elkaar af 
te stemmen, maar momenteel lukt het 
nog niet, we moeten dan te ver voor-
uitplannen. Onze activiteiten kondigen 
wij aan op de wijkwebsite mijnbrak-
kenstein (https://mijnbrakkenstein.
nl/). We hangen affiches bij de kerk en 
restaurant de Drukkerij. Ook de Zon-
nebloem zorgt maandelijks voor de 
verspreiding van ons programma, on-
der de zieken van de wijk.

Hoeveel vrijwilligers werken hier?
“Momenteel zijn dat er 25. We kunnen 
meer hulp goed gebruiken. Er zijn va-
catures op het gebied van maaltijdbe-
zorging van 12.00 tot 12.30 uur, huis-
kamerbegeleiding van 10.00 tot 12.00 

(tafeldekken, spelletjes doen, krant le-
zen), hulp op hometrainer met video, 
meegaan met de riksja als begeleider 
of wandelen met demente bewoners. 
Maar ook hulp bij de creatieve middag, 
de zangochtend en de klassieke muzie-
kochtend is meer dan welkom. Natuur-
lijk kun je zelf bepalen hoe vaak je wilt 
komen helpen. Mensen zijn altijd wel-
kom voor een gesprek, dan komen we 
er vast wel uit!”
Inlichtingen:
Petra Hiddinga tel. 024-3838485
Tekst: Tino Adolfs
Foto: Hans Ronhaar

Schaken in Brakkenstein
Op de binnenplaats bij Aqua Viva ligt een mooi schaakbord. 
Helaas wordt het zelden benut.  Hierin wil ik als bescheiden 
schaakliefhebber verandering brengen. Wat is er nou leuker 
dan een schaakcompetitie tussen Brakkensteiners onderling? 
Op dit mooie grote bord? De bij het schaakbord horende 
prachtige schaakstukken liggen opgeslagen bij de receptie.

Hoe stel ik me deze competitie voor?
Iedereen die mee wil doen is vrij de wedstrijden te spelen 
wanneer dat beide spelers uitkomt. Bel een van de andere 
deelnemers en maak een afspraak voor een wedstrijd. Bij 
voldoende belangstelling komen we een keer bij elkaar om 
afspraken te maken. De winnaar krijgt in elk geval een in-
terview in het wijkblad, mocht hij/zij dat op prijs stellen ui-
teraard.

Interesse? Stuur een mailtje of bel even:
tino.adolfs@gmail.com of bel 06 - 558 161 61

Foto: Hans Ronhaar
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maandag & dinsdag: pizzadagen / woensdag & donderdag: schoteldagen

Kanunnik Boenenstraat 24, 6525 WK  Nijmegen, telefoon: 024 356 31 32

WIJ HEBBEN OOK EEN
BELEGDE BROODJES

AFDELING 
Volg ons op



Wie o wie weet
waar o waar

dit te vinden is in 
onze wijk?

Wie o wie weet waar deze vogel-
huizenboom te vinden is? Onder de 

inzendingen wordt weer een heerlijke 
taart verloot! Mail uw oplossing naar 
wijkblad.brakkenstein@gmail.com

Of bel uw oplossing door naar Henk: 
06-25356417

Oplossing waar o waar juli 2019

Deze verkeersborden staan op de hoek 
van de Heyendaalseweg en de Pater 

Eijmardweg. Bij het begin van de school-
zone. 

Winnaar van deze editie is Bart Steenber-
gen. Proficiat, je hebt de taart gewonnen! 

Marieke van Halen

nummer 4 - oktober 2019  41

Agendapunten:
• Kennismaking met de nieuwe 

wijkregisseur Helen Franken, 
rector van de Sacramentskerk, 
Aloys van Velthoven, 
HAN-informatie, waar zijn 
studenten mee bezig 
Vanuit de Leerkring, o.a. over 
de beweegroute

• Stand van zaken 
*  Ontwikkeling terrein voor-

malige Basisschool Heem-
raadstraat

       * Mijnwijkplan
• Parkeren
• Ontwikkelingen Buur
• Wat verder ter tafel komt
• Rondvraag

Welkom op 
de openbare 
wijkraads-
vergadering
25 november 2019
20.00 uur
Aula van Aqua Vita

Komt allen Komt allen Komt allen Komt allen Komt allen Komt allen

Opening STIP Zuid

Wat?
Op 1 oktober is de nieuwe Stip Zuid in Wijkcentrum de Schakel geopend. 
Waar? 
Locatie: Archimedesstraat 9 in Grootstal
Voor wie?
STIP zuid is er voor alle inwoners van Brakkenstein, Grootstal en Hatertse 
Hei
Waarom?
Redenen om STIP te bezoeken zijn:
Andere mensen willen helpen
Een goed idee hebben voor de buurt
Zorg of hulp nodig hebben
Vragen hebben over regels en papieren
Wie werken daar?
Marjo Scheffer en haar teamleden (zie voor meer informatie: vorig wijkblad 
en www.mijnbrakkenstein.nl)
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W W W . P L A T T E K N I P . N L

Aanvang 20:00 en de zaal is open vanaf 19:30
Aanmelden kan via www.platteknip.nl 

R O O M S C H  L E V E N
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Mevrouw Ria van der Linden: 100 jaar

Wijkbewoonster mevrouw van der Linden uit de Kanun-
nik van Kekenstraat vierde afgelopen donderdag 4 oktober 
haar honderdste verjaardag. Het was een prachtige dag met 
een bezoek van de burgemeester plus de nodige bloemen 

en felicitaties. Op de foto is mevrouw van de Linden te 
zien tussen haar twee dochters.

De redactie wenst haar nog vele jaren in gezondheid toe!

Foto: Hans Ronhaar
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Nachtelijk ommetje
Brakkenstein 2019

Tussen al die regenachtige begin-oktoberdagen door, was zaterdag 5 oktober een schitterend droog cadeautje van 
de herfst. Gevolgd door een uitstekende avond voor het maken van een ommetje. Met dit jaar als thema ’75 jaar 
vrijheid!’, gingen zo’n 75 (!) meewandelende Brakkensteiners terug naar de najaarsdagen van 1944. Wat valt er veel 
te vertellen over die tijd… De heren Harry van Enckevoort, stadarcheoloog en Wim Groos, oud-ondernemer (Groos 
Elektro) en kind van een verzetsman, vertelden over toen. Toen Brakkenstein bevrijd werd door de Amerikanen.

Traditiegetrouw trappen we af met een 
optreden van harmonie Tarcisius on-
der de bogen bij Aqua Viva. Nadat we 
luidkeels de Brakkensteinmars meege-
zongen hebben, volgen we organisator 
Stefan Daamen door de donkere kloos-
tertuin richting het St. Barbarakerkhof. 
We stoppen op een plek waar we goed 
zicht hebben op de herinneringskapel, 
waar negen Brakkensteinse kinderen 
begraven liggen. Wim Groos vertelt 
het afschuwelijke verhaal van de groep 
kinderen die speelt op het terrein van 
het Britse legerkamp aan de Schei-
dingsweg, op 3 april 1945 en verrast 
worden door oude granaten die ont-
ploffen. Let op: Brakkenstein is op 18 
september bevrijd; al een half jaar is 
de oorlog hier dus voorbij. Rond 13.30 
uur komen acht (zeer) jonge kinderen 
van de families Freriks, Kersten en 
Spaan direct om het leven. Eén jongen 
overlijdt later in het ziekenhuis. Een 
verschrikkelijk drama. Vader Kersten, 
metselaar van beroep, heeft het ka-
pelletje gemetseld op het graf van het 
omgekomen negental. Alle kinderen 
liggen in dit gemeenschappelijke graf 
onder het kapelletje.

Daar worden we wel even stil van, 
deze avond.
We lopen verder naar de hoek van de 
Heyendaalseweg - Pastoor Wichers-
straat, naar het monument dat her-
innert aan de vliegtuigcrash van de 
Nieuw-Zeelandse RAF-piloot Cain 
van 6 oktober 1944. Wim Groos vertelt 
hoe Cain probeerde met zijn door een 
raket beschoten en beschadigde vlieg-
tuig op het open veld aan de Heyen-
daalseweg een noodlanding te maken. 

Maar het ging niet goed, het toestel 
stortte neer. De piloot zette zijn para-
chutesprong te laat in en viel te plet-
ter. Door de explosie die volgt als het 
vliegtuig neerstort, overlijdt ook nog 
een jonge vrouw. 

Wim vertelt verder, gewapend met een 
knijpkat - een zaklamp zonder batterij-
en, met een ingebouwde dynamo, die 
brandt als je in de hendel knijpt- een 
heel handig apparaat. Veel gebruikt 
in de duistere oorlogsdagen, op mo-
menten wanneer de stroom uitviel of 
er geen licht gemaakt mocht worden. 
Wim vertelt dat zijn vader en schoon-
vader actief waren in het verzet. Zijn 
vader was elektricien. Hij moest ra-
dio’s repareren voor de Duitsers die in 
de oude jongensschool die op de plek 
stond waar nu de nieuwe basisschool 
staat, waren ingekwartierd. Hij sjoe-
melde daar met materiaal, zodat hij 
spullen achterover kon drukken, die hij 

vervolgens gebruikte om illegale ra-
dio-ontvangers aan de praat te krijgen.
Op de eerste verdieping van Wims 
ouderlijk huis werden als er gevaar 
driegde in een muurkast van 1,5 bij 
1,5 meter onderduikers verstopt. Dit 
waren een Joods echtpaar en een oom 
die weigerde zich aan te melden voor 
de Arbeitseinsatz. Wims schoonvader 
werkte bij de politie en had als eerst 
informatie over razzia’s om Joden of 
verzetsmensen op te pakken. Hij waar-
schuwde dan en voorkwam daarmee 
dat mensen opgepakt werden. Ook red-
de hij, samen met collega’s, een groot 
aantal mensen uit een van de laatste 
transporten naar Westerbork. 

Het is weer tijd om een stuk te wande-
len; de route gaat naar de binnenplaats 
van het Berchmanianum. Als de muren 
van dit oude klooster konden praten… 
Harry van Enckevort neemt ons mee 
naar een duistere periode uit de ge-

Harry van Enckevort vertelt over de geschiedenis van het Berchmanianum
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schiedenis van het voormalige rust-
huis. De Duitsers richtten het gebouw 
tijdens de oorlog in als Lebensborn-
heim, een plek waar bij blonde en ge-
zonde vrouwen door stoere ss-strijders 

kinderen verwekt konden worden, om 
zo de Ariërsideologie van de nazi’s 
te verwezenlijken. Het hele klooster 
werd hierop ingericht; van verloska-
mers tot kindertoiletten. Maar er is 
nooit een kind geboren; voordat das 
Heim in gebruik genomen kon wor-
den is Nijmegen bevrijd. Zoals we van 
Harry gewend zijn (hij vertelde tijdens 
een eerder ommetje over de opgravin-
gen in de kloostertuin bij Aqua Viva), 
trakteert hij ons op een aantal meege-
brachte bodemvondsten zoals een fles-
je gedroogd bloedplasma. Ook vertelt 
hij een verhaal over een bij het grofvuil 
geplaatst nachtkastje, de onderkant van 
het laadje bevat een liefdesgeschiede-
nis van een soldaat.

We zetten onze wandeling voort door 
het pikdonkere bos naast het Berchma-
nianum. Aan het Rakkerpad staan we 
stil om te luisteren naar een fragment 
uit het dagboek van Anneke Fokkinga, 
die woonde aan de Annastraat op num-
mer 500. De 23-jarige Kaja Daamen 
leest voor wat haar leeftijdgenoot An-

neke schreef op 17 en 18 september 
1944, toen de Amerikanen Nijmegen 
bevrijdden van de Duitsers. Voor de 
operatie Market Garden sprongen dui-
zenden parachutisten in onder andere 
Groesbeek uit de lucht om de strijd aan 
te gaan met onze bezetter. Anneke zag 
vanaf het balkon van de buren hoe de 
mannen uit de vliegtuigen sprongen. 
Na een nacht in de kelder, omdat er 
veel geschoten en gevochten wordt, 
begroette ze de volgende ochtend de 
eerste Amerikanen en vierde Brakken-
stein feest.

Na alle mooie en indrukwekkende ver-
halen sluiten we de avond af met een 
drankje bij BUUR. Mede dankzij het 
mooie weer, de geïnteresseerde toe-
hoorders en de inspirerende sprekers, 
was het een heel fijn ommetje! Tot vol-
gend jaar!

Namens het organisatiecomité,
Adriënne Baaijens, Helga Ariaens, 
Stefan Daamen en Patricia Verhelst
Foto’s: Hans Ronhaar

Aandachtig luisteren de mensen naar de verhalen van Wim Groos, bij het monumentje aan de Heijendaalseweg

Kaja Daamen leest voor uit het dagboek van 
Anneke Fokkinga
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Huisarts

Apotheek

Psycholoog

Diëtist

024-3552339

024-3883698

06-23388225

06-28757207

Goede zorg, 
midden in de wijk.
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Wie of wat is de beste?
Mijn mama!

Waarom?
Omdat ik van haar hou.

Hoe lang al?
Sinds ik baby ben.

Leukste herinnering?
Dat ik bij haar was 
geboren.

Over twintig jaar?
hoop ik dat ik van 
haar een Nintendo 
Switch krijg.

Mijn puntjepuntje hoeft 
van mij nooit?

te boksen

Zonder mijn puntjepunt-
je ben ik?

niks.

Is er dan niets stoms 
aan?

He – le – maal niks!

Dankjewel, doei! Doei!

Mijn … puntjepuntje … is de beste
Vandaag aan het woord: Julian Alvarez Martinez (7 jaar)
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Foto: Marieke van Halen
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Geen opstartkosten 
en no cure no pay

Vindt u het normaal om opstartkosten te 

betalen? Wij niet! Ons motto: eerst presteren! 

Daarom betaalt u bij ons geen kosten vooraf.   

De verkoopkosten worden pas bij de notariële 

overdracht (wanneer u de koopsom ontvangt) 

verrekend.

Standaard de beste 
toppositie voor uw 
woning op funda

Ook op de woningsite Funda wordt uw 

woning prominent gepresenteerd door inzet 

van het Funda-Presentatiepakket. Hierdoor 

wordt uw woning altijd op een prominente 

plek gepresenteerd. En hoe meer mensen 

uw woning zien, hoe groter de kans op 

bezichtigingen en dus ook op een verkoop.

Verkoopplannen 
en benieuwd naar 
de waarde van uw 
woning? 

Of heeft u een woning op het oog en wilt u 

hulp bij de aankoop? Neem dan contact op 

met ons kantoor om een vrijblijvende afspraak  

in te plannen.

 www.driessenmakelaardij.nl

Driessen Makelaardij Nijmegen
St. Annastraat 18, Nijmegen

Telefoon: (024) 360 70 55

nijmegen@driessenmakelaardij.nl

Driessen Makelaardij Wijchen
Kasteellaan 23, Wijchen

Telefoon: (024) 64 90 100

WILT U UW WONING  
VERKOPEN?
Driessen Makelaardij is al meer dan 40 jaar vertrouwd 

en ondernemend in uw regio. Uw persoonlijke 

NVM Makelaar Taxateur Mario de Vries. Met een 

enthousiast en deskundig team, dat conform de  

NVM-regelgeving geschoold is, staan wij 6 dagen  

per week graag voor u klaar!

“Vindt u het normaal om 

opstartkosten te betalen? Wij 

niet! Ons motto: eerst presteren! 

Daarom betaalt u bij ons geen 

kosten vooraf. “

Al       jaar uw huismakelaar

 MARIO DE VRIES
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Muurschildering in ere hersteld

De muurschildering die onze kin-
deren maar liefst 18 jaar geleden 
in de wijk hebben gemaakt vroeg 
om een opfrisbeurt. Jaren stond 
deze schildering onder invloed 
van weer en wind en dat werd 
zichtbaar!! Wij hebben kwasten 
en koffie uit de kast gehaald en de 
verbinding was er weer. Dit keer 
gingen de moeders aan de slag 
…... want ....de “kids” zijn inmid-
dels de deur uit.
Het werd een gezellig weekend, we 
leerden elkaar weer beter kennen. 
De catering werd goed verzorgd 
door andere buurtjes en iemand 
regelde een laptop waardoor wij 
zingend aan het schilderen waren.
Voor wie het resultaat wil bekij-
ken: De schildering is te vinden op 
de Deken Heijdenstraat.

Willeke, Helga en Ans
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Blind varen?
-over straatnamen in onze wijk- 

U kent de uitdrukking vast wel: blind varen op iemand. Wellicht doet u dat 
ook wel eens. Misschien wel dagelijks tien keer. De kans is groot dat u blind 
vaart op iemand, omdat u die persoon veel kennis of ervaring toedicht. Ooit 
probeerde u misschien nog een kritisch puntje aan te snijden of een relevante 
aanvulling te geven, maar dat staakte u snel. Hij of zij weet het toch beter. 
Altijd. Maar wat nou als dat beste paard eens struikelt? Dat gebeurt natuurlijk 
vaak genoeg, alleen we zien dat niet vanwege die blinddoek. Tot het moment 
dat we stiekem spieken en ineens bedenken: “Wacht eens even, dit klopt niet!” 
Dit gebeurde mij na zeven jaren blind varen in Brakkenstein. 

Mijn kritische vermogens schakelen uit bij tal van zaken. Als een chemicus 
over scheikunde praat. Als een schilder uitweidt over het beste type buiten-
verf of als een commentator rept over opkomende backs die pressie zetten bij 
de afvallende bal. Het zal wel, ik geloof je blind en ik ga mijn best doen om 
het te onthouden. Vraagtekens zet ik wel bij zaken waar ik iets van af denk te 
weten. Bij spelling bijvoorbeeld! Spelfouten vis ik er toch vaak uit, dacht ik. 
Jarenlange onderwijservaring en het ‘Groene Boekje’ op het nachtkastje: ik 
dacht dat weinig fouten mij ontgingen. Ware het niet dat ik soms bij spelling 
ook blind vaar. Namelijk bij straatnaambordjes. In straatnaambordjes zitten 
namelijk nooit spelfouten. Nooit. Een bordje met ‘Klaverstraat’ zou het in de 

Kalverstraat, niet lang uithouden. Binnen een dag is het al vervangen. En te-
recht, welke gemeente kan van haar inwoners verlangen dat ze haar serieus 
nemen als deze zonder blikken of blozen ‘Koolsingle’ of ‘Oranjesingle’ aan 
een gevel bevestigt?

U voelt ‘m al aankomen. Het is mis in Brakkenstein. En niet één keer, maar tien 
keer. En het ergste van allemaal is dat de straat waar ik in woon erbij zit. Maar 
liefst tien straten in Brakkenstein zijn verkeerd gespeld op de straatnaambord-
jes. Google Maps heeft hetzelfde blinde vertrouwen; de foutjes kunt u daar ook 
vinden. Wat is er misgegaan? Een min of meer bekende regel is niet toegepast 
bij het maken van de bordjes en dat heeft geleid tot tien fouten. Het gaat om 
de eerste letter van het (eerste) tussenvoegsel wanneer de voornaam is weg-
gelaten. Die hoort met een hoofdletter. Dus: Matthijs van Nieuwkerk met een 
kleine v en meneer Van Nieuwkerk met de hoofdletter v. Zo ook Joke de Vries 



nummer 4 - oktober 2019  51

en mevrouw De Vries. Nu naar Brakkenstein, onze nette wijk. We doen hier niet informeel. We schrijven titels, geen 
voornamen. Kanunniken, pastoors, dekens: in Brakkenstein zijn ze statig aan lantarenpalen vereeuwigd. Krijtwit afste-
kend tegen maria-blauw, met hun titel … en een spelfout. Het gaat om de volgende straatnamen: Deken de Raetstraat, 
Deken de Lanckstraat, Kanunnik van Mulicomstraat, Kanunnik van Osstraat, Kanunnik van de Putstraat, Kanunnik van 
Lentstraat, Kanunnik van Kekenstraat, Pastoor van Soevershemstraat, Pastoor van Blitterwijckstraat en Pastoor van 
Bommelstraat. Allemaal fout, want allemaal zonder die hoofdletter na de titel. 

En nu? Misschien kan de wijkraad het aankaarten bij de gemeente. Persoonlijk zou ik het erg fijn vinden als de bordjes 
worden vervangen. De eerste keer dat ik Kanunnik Van Mulicomstraat correct schreef, voelde niet goed. Ik week af van 
het bordje en het bordje klopt altijd. Daar wil ik blind op blijven varen.

Bas Simons
Fotografie: Marieke van Halen
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- Kunst ervaren in onze galerie
- Kunst lenen al vanaf € 8,-  per mnd
- Aantrekkelijke kortingen door erbij te sparen
- Leuke kunstcadeaus en designartikelen
- Geef een kunstbon cadeau

Kanunnik Mijllinckstraat 1–3  6525 WS Nijmegen 

T: 024 82 00 315 • E: info@kunstmagazijn.nl

  Openingstijden:

Woensdag: 14.00 – 18.00 uur • Donderdag: 13.00 – 18.00 uur  

Vrijdag: 13.00 – 18.00 uur • Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur

www.kunstmagazijn.nl

KOMKIJKEN!

Openingstijden:

woensdag t/m zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur
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Leer zelf een kaartje schrijven

Ook in Brakkenstein wonen 1 op de 10 Nederlanders die 
niet zo goed kunnen lezen en schrijven. Misschien vind jij 
dit ook lastig. Wil jij zelf beter leren schrijven? Bijvoor-
beeld een kaartje? Bel 0800 023 4444. Of kijk op: www.
daarhebjerechtop.nl.  

Stichting ‘lezen en schrijven’ helpt jou een cursus te vinden. 
Ook kun je advies vragen. De lessen kosten niet veel geld 
of zijn gratis. 

Julia Verhoef
senioradviseur communicatie
Gemeente Nijmegen

Wij zoeken Superhelden uit Brakkenstein

Kent u het kinderlintje? Dit speciale lintje is een officiële 
beloning voor een kind dat iets bijzonders heeft gedaan. Dat 
kan van alles zijn: van een zieke buurvrouw helpen tot geld 
inzamelen voor een goed doel, van opruimen in de wijk tot 
een belangrijke sportprijs winnen. Wij zoeken ook in Brak-
kenstein naar Nijmeegse Superhelden (4-12 jaar). Aanmel-
den kan tot 1 november via nijmegen.nl/kinderlintjes.

Op woensdag 20 november, de internationale dag van het 
kind, reikt de burgemeester de lintjes uit.

Aletta Bakker
Senior medewerker communicatie
Gemeente Nijmegen
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Openingstijden:

maandag t/m zaterdag

van 9:30 tot 18:00 uur

:  06 844 433 41 : armantelecom

Wij zoeken (een) gemotiveerde, zelfstandige en 
flexibele

Bezorger
voor het bezorgen van geneesmiddelen bij patiënten 
en diverse ondersteunende werkzaamheden in de 
apotheek,  uren in overleg.

Functie eisen:
- MBO werk- en denkniveau
- In bezit van rijbewijs B en een eigen auto
- Groot verantwoordelijkheidsgevoel
- Nauwkeurig werkend

Stuur bij interesse je sollicitatie met CV en foto 
uitsluitend via e-mail admin@apotheekwilhelmina.nl 
t.a.v. Mevr. A. Gerritsen
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Wij zoeken meedenkers
Wandel-beweeg-route Brakkenstein

Wij, Danique van Zeeland, Chantal van Sonderen, Carlijn 
Bremer en Femke Mulder, vier studenten van de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen, willen samen met de wijk een 
mooie wandel-beweegroute realiseren in de wijk Brakken-
stein. Een dergelijke wandel-beweegroute bestaat al in veel 
andere wijken in Nijmegen. Ze nodigt uit om lekker samen 
te gaan wandelen of te sporten. Hiervoor gaan wij de be-
hoefte van wijkbewoners onderzoeken en kijken wat er voor 
nodig is om zo’n wandel-beweegroute tot stand te brengen.
We zijn op zoek naar wijkbewoners die ons willen helpen 
om de wijk goed te leren kennen en die mee willen denken 
over een geschikte beweegroute voor senioren in de wijk 
Brakkenstein. 

Wie zoeken we? 
We zijn op zoek naar wijkbewoners uit Brakkenstein: 
•  die de wijk goed kennen en die ons graag de aantrekkelij-

ke kanten van de wijk willen laten zien;
•  die mee willen denken over de meest geschikte route 

door de wijk, en/of;
• die mee willen denken over hoe wij de route het beste kunnen realiseren.
Lijkt het u leuk om met ons mee te denken? Dat zouden we super vinden! U kunt uw gegevens (naam + mailadres/telefoon-
nummer) achterlaten op de intekenlijst in café Buur (achter de bar) of u kunt een mailtje sturen naar:
ipobrakkenstein@hotmail.com

WINTERFAIR BRAKKENSTEIN 2019
Dit jaar houden wij onze jaarlijkse Winterfair op zondag 15 
december, van 11 tot 15 uur in Rooms Leven, Heyendaalse-
weg 239.  Alle ‘creatieve’ bewoners uit Brakkenstein en di-
recte omgeving kunnen bij ons een kraam vullen met eigen 
of nieuwe creaties. Mooi 2e hands is ook welkom, maar daar 
hebben we helaas maar een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar voor.  Wilt u een kraam huren dan kunt u zich inschrij-
ven via het onderstaand e-mailadres, een kraam van 1m x 
2m met dakje kost € 22.00 (inclusief stroom).

Kom op 15 december vooral een kijkje nemen dan maken 
we er wederom een gezellige middag van. Entree is gratis!
U kunt ons ook volgen op facebook: Winterfair Brakken-
stein

Contact: zomer-winterfair@hotmail.com

Namens de organisatie van Winterfair Brakkenstein
Henny Stunnenberg



nummer 4 - oktober 2019  57

De wraak van de Hemelboom
Gevieren staan de leden van de werkgroep 
Groene Vingers rondom de Ailanthus al-
tissima in het parkje bij wijkplaats BUUR. 
‘Hij moet eruit’, zegt Annelies, tuinarchi-
tecte en voorvrouw van de werkgroep, 
met klem. ‘Dit is een invasieve, uitheemse 
soort die straks hier alles overneemt. Dit 
prachtige exemplaar’, zegt ze en klopt op 
de stam van de esdoorn die op een paar 
meter afstand staat, ‘zal het niet overle-
ven als we geen maatregelen treffen. De 
Hemelboom gaat hem vermoorden, ver-
stikken!’ De anderen zijn onder de indruk 
van de ferme toon waarop de anders zo 
rustige Annelies hen toespreekt. Toch zijn 
ze niet helemaal overtuigd; het zal toch 
allemaal wel meevallen, met zo’n boom? 
Maar Annelies geeft zich niet gewonnen. 

Ze schermt met Berenklauw en Japanse 
duizendknoop, waar men in den lande al 
jaren de strijd mee aangaat, met wisselend 
succes. ‘Ik ga ervoor zorgen dat deze He-
melboom gekapt wordt!’

Nu leven we in een tijd dat het kappen van 
een boom ongeveer net zo misdadig is als 
het plegen van een moord. En tja, in beide 
gevallen help je inderdaad een levend iets 
om zeep. Maar feit is dat er veel te weinig 
groen is. Klimatologisch gezien staan we 
er als planeet niet best voor en de beheer-
der van het buurthuis waar de boom staat, 
weet niet waar hij met het lampensnoer 
heen moet als de boom weg is. Ja, voor 
je het weet ontspruit zich een actiecomité 

aan de buurtgelederen en zie dan nog maar 
eens tot kap over te gaan.
In de weken erna blijft het stil. Dan, in het 
voorjaar, ruimt de vermaledijde boom het 
veld. De plek van de verwijderde stronk 
vertoont al snel een zachtgroen graslaagje 
en de lichtjes verhuizen naar de esdoorn, 
wiens leven gered is. Eind goed al goed. 

De lange, hete, droge zomer doet een aan-
slag op de natuur, ook op de planten en 
struiken in het parkje van het buurthuis. 
Alles is op sterven na dood, behalve…

Half augustus ontvangen we een alarme-
rend berichtje van Annelies: of we willen 
helpen in de tuin, want de Hemelboom is 
als een feniks herrezen in de vorm van on-
telbare nakomelingen, variërend van enke-
le centimeters tot aanzienlijke struiken die 
al gauw een meter hoog zijn. Op een avond 
ontmoeten de Groene Vingers elkaar op 
het afgesproken tijdstip in de tuin. Daar 
worden we de wraak van de Hemelboom 
gewaar. In een straal van 10 meter rond-
om de plek waar in het voorjaar de boom 
nog stond, zien we kleine Hemelboompjes. 
Zaailingen? Of zijn de planten ontsproten 
aan de wortels die - na de eliminatie van 
de moederboom - onder de oppervlakte 
een groei-impuls afgaven? We vermoeden 
dat laatste.

Fanatiek als we zijn, rukken we alle na-
komelingen eruit. ‘Hemeltergend zo’n 
Hemelboom.’ ‘Mijn hemel wat een bo-
men.’ ‘Hemeltjelief wat zijn het er veel.’ 
De grapjes zijn niet van de lucht. Maar 
de grote hoeveelheid plantjes en de lange, 
witte wortels geven ons ook het gevoel in 
een sciencefictionfilm terecht te zijn geko-
men, waarin de wereld razendsnel wordt 
overgenomen door plantaardige aliens… 
Waaahaahaawoehoe!!! Onze fantasieën 
slaan op hol en worden versterkt door de 
invallende schemer. 
Als we klaar zijn, kijken we tevreden 
naar het resultaat: geen boompje meer te 
zien. Onder het genot van een - vinden we 
zelf - welverdiend drankje, tempert Anne-
lies nog even onze vergenoegdheid: ‘Be-
nieuwd of deze eliminatieslag voldoet, of 
dat de Hemelboom opnieuw herrijst.’

Patricia Verhelst

Afbeelding van Wikipedia ter illustratie



58  Wijkblad Brakkenstein

Activiteiten	 Brakkenstein�
�

�
�

�
�

DAG TIJD ACTIVITEIT WAAR
Maandag 13.30-16.00 Biljarten Boszicht

13.30-16.00 Kaarten Boszicht
14.00-16.00 Jeu de boules Atletiekbaan
18.00-19.00 60+ Gym (nek-schouder-rug) Universitair Sportcentrum

Dinsdag 09.15-10.30 Recreatief hardlopen Atletiekbaan
09.30-11.30 Gymclub dames Roomsch Leven Achterzaal
10.00-11.00 Nordic walking Atletiekbaan
10.00-11.00 Sportief wandelen Atletiekbaan
11.00-12.00 60+ Spinning Universitair Sportcentrum
13.30-16.30 Biljartclub BBB Clubhuis RKSV Brakkenstein
Vanaf 18.00 Repetitie harmonie St Tarcisius Roomsch Leven
Vanaf 19.30 Breien BUUR
19.00-01.00 Biljartclub Café de Muts
Vanaf 19.30 Breien bij BUUR, op de even weken BUUR
20.00-21.00 Gymnastiek dames Gymzaal Kanunnik Faberstraat
21.00-22.00 Gymnastiek dames Gymzaal Kanunnik Faberstraat

Buitensport FAAM Park Brakkenstein
Woensdag 10.00-12.00 Breien Kantine Speeltuin Brakkefort

09.30-11.30 Expressief-medidatief Dansen Roomsch Leven
11.00-12.00 60+ Pilates Universitair Sportcentrum
11.30-16.30 Seniorentafeltennis(50+) Roomsch Leven
13.00-16.30 Biljartclub BBB Clubhuis RKSV Brakkenstein
19.00-20.00 Gymnastiek dames Gymzaal Kanunnik Faberstraat
20.00-21.00 Gymnastiek dames Gymzaal Kanunnik Faberstraat
19.00-20.00 Nordic walking Atletiekbaan
19.00-23.00 Repetitie drumfanfare Michael Roomsch Leven
19.00-01.00 Biljartclub Café de Muts

Donderdag ?09.15 Tai Chi Heumensoord 
09.15-10.30 Recreatief hardlopen Atletiekbaan
09.30-11.30 Senioren gymclub Roomsch Leven
09.00-10.00 60+ Body Work Out Universitari Sportcentrum
10.00-11.00 60+ Pilates Universitair Sportcentrum
10.00-11.00 Nordic walking Atletiekbaan
10.00-11.00 Sportief wandelen Atletiekbaan
10.30 Contact in zicht – praten met senioren uit de buurt BUUR
13.30-16.30 Biljartclub BBB Clubhuis RKSV Brakkenstein
17.00-18.00 60+ Body Work Out Universitair Sportcentrum
19.30-23.30 Repetitie Harmonie Hatert Roomsch Leven

Buitensport FAAM Park Brakkenstein
Vrijdag 09.00-10.00 60+ Fitness gym Universitair Sportcentrum

10.00-11.00 60+ Fitness gym en ZUMBA en Pilates Universitair Sportcentrum
11.00-12.00 60+ Fitness en Body Work Out Universitair Sportcentrum
13.30-17.00 Bridgen Boszicht

Spelactiviteiten Scouting D’Almarasweg
21.00 Dartclub de Mutsjes om de 14 dagen Café de Muts

Zaterdag 09.30-11.00 Recreatief hardlopen Atletiekbaan
10.00-11.00 Nordic walking Atletiekbaan

Spelactiviteiten Scouting D’Almarasweg
Zondag 09.30-11.30 Recreatief hardlopen Atletiekbaan

10.00-11.00 Nordic walking en Sportief wandelen Atletiekbaan
20.00-22.00 Expressief meditatief dansen Roomsch Leven

Naast alle bovengenoemde activiteiten en sportactiviteiten gebeurt er binnen de sportclubs in Brakkenstein veel en voor ieder wat wils. De een is van 
oudsher meer Brakkensteins dan de ander; maar allemaal sporten ze op Brakkensteinse grond. En sport verbroedert toch? Naast bovengenoemde clubs 
zijn de volgende sportclubs in Brakkenstein te vinden: Tennisvereniging Brakkenstein, Tennisvereniging Rapiditas, Voetbalvereniging RKSV Brak-
kenstein, Hockeyvereniging NHMC, Korfbalvereniging Noviomagum, Voetbalver. Kolping-Dynamo.
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Belangrijke telefoonnummers
• Advies- en Steunpunt huiselijk geweld: Bel met Veilig 

Thuis op 0800-2000
• Alarmnummer: 112
• Apotheek Wilhelmina Brakkenstein, Kanunnik Mijllinck-

straat 5,  (024) 3 553 062
• Apotheek: Zuider Apotheek Brakkenstein, Heyendaalse-

weg 288,  (024) 2 082288 
• Stichting Begraafplaats St. Barbara Brakkenstein: be-

graafplaats:  06-4576 2398; administratie: (024) 3551148
• Brandweer: (024) 3 297 599
• Breng Klantenservice: 0900 266 63 99; van ma t/m za 

van 8-19 uur
• Bureau Toezicht: 14 024
• BUUR - Wijkplaats & Eetcafé: (024) 663 4659 
• Buurtsportcoach Brakkenstein: Willem Hock: 06-

25743328
• Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: (024) 3 657 657
• Dar Klantenservice: ook Grofvuilservice: (024) 371 60 00
• De Lindenberg: (024) 327 39 11
• Dierenambulance: (024) 355 02 22
• Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
• Edwin van Haveren, wijkmanager, via secretariaat wijk-

management: (024) 32 99 675
• Gemeente Nijmegen: 14 024 
• GGD: 088-1447144
• Helen Franken, wijkregisseur: 06 51 499701
• Huisartsenpost Nijmegen en omstreken: 0900 88 80
• Kindertelefoon: 0800 04 32
• KBO Wijkcomité Brakkenstein: is opgeheven; tijdelijk 

secretariaat KBO bellen: (024) 377 46 85
• Lux: 0900 589 46 36
• Medisch centrum Brakkenstein: (024) 355 23 39
• Meld- en Herstellijn van de gemeente Nijmegen: 14 024
• Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000
• Meldpunt Kindermishandeling: 0800 – 2000
• Milieupolitie: 14 024
• Politie: 0900 88 44 via dit algemene nummer is ook Jan 

van Uden, wijkagent te bereiken
• Radboudumc: (024) 361 11 11
• Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
• Slachtofferhulp: (024) 323 33 22, 0900 0101
• Sociaal Wijkteam Zuid: 088 00 11 300 

Voor vragen en problemen rond ziekte en beperkingen, 
zelfstandig wonen en voorzieningen, zo veel mogelijk 
oplossingen in de buurt

• Stadsschouwburg en Vereeniging: (024) 322 11 00
• Talis: Mazin Maasoom Taliscontactpersoon voor Brak-

kenstein, 06-50 696054
• STIP Zuid Info en advieslijn: (024) 350 20 00. Vanaf 1 

oktober zijn wij te vinden in Wijkcentrum De Schakel 
in Grootstal aan de Archimedesstraat 9. Openingstijden: 
maandag 9.30-12.30, dinsdag 13.30 tot 16.30 en vrijdag 
9.30 tot 12.30. 

• Wijkraad Brakkenstein, voorzitter Hermine Groenendaal: 
06-51991276

• Wijkwebsite www.mijnbrakkenstein.nl, kunt u niet op 
internet en hebt u vragen: 06-25356417

• Zonnebloem Brakkenstein: voor bezoek Marian Top: 
(024) 356 34 95, voor inlichtingen Ankie Jansen: 06-
50283635

• ZZG-zorggroep: (024) 366 57 77 vraag om team Wijkver-
pleging Brakkenstein

Activiteiten	 Brakkenstein

Evenementen
Spellenavond
Open spellenavond; iedereen is welkom!
Elke eerste dinsdag van de maand om 20:00
5 november
3 december
7 januari

Pubquiz*
Pubquiz voor 4 euro p.p. in teams van 3 tot 6 personen. Geef 
je op tijd op, want vol = vol.
Elke tweede vrijdag van de maand om 20:00
8 november
13 december
10 januari 

Sjoelen
Aan de kant met die stoelen, wij gaan lekker sjoelen.
Elke derde maandag van de maand om 14:00
18 november
16 december
20 januari 

Beers & ballads
Livemuziek en biertjes, voor het perfecte einde van de 
maand!
Elke laatste zondag van de maand om 15:00
27 oktober 
24 november
29 december

Repair Café
Gooi kapotte spullen niet weg, maar breng ze naar het Re-
pair Café! 
Elke vierde zaterdag van de maand om 13:00
26 oktober
23 november
28 december

Burenborrel
Ontmoet je buren bij BUUR. Elke maand organiseren we 
in samenwerking met een straat in de wijk een borrel. Wij 
zorgen voor een ontmoetingsplek en welkomstdrankje, jullie 
voor de gezelligheid. Interesse? Neem contact met ons op.

Datums zijn onder voorbehoud. Houd onze website www.
buurbrakkenstein.nl, Facebook of Instagram in de gaten 
voor de meest recente informatie, of loop een keertje bin-
nen! 

* = Reserveren verplicht. Reserveren kan aan de bar of 
bereik ons op info@buurbrakkenstein.nl/ 024-6634659, 
Deken Hensburchstraat 2, 6525 VJ Nijmegen. Ingang te-
genover speeltuin Brakkefort.
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MMfysio in Brakkenstein

   info@mmfysio.nl      www.mmfysio.nl      024-3580779     

Feest in Brakkenstein   

 

Fysiotherapie voor ouderen 

 

In een nieuw jasje 

 

Laat valangst geen struikelblok zijn!  

 

Als u ouder wordt, ziet u vaak de beweeglijkheid van 

uw lichaam afnemen en de kwetsbaarheid 

toenemen. Wie hierdoor problemen krijgt met 

bewegen, kan bij ons terecht. U kunt bij ons terecht 

voor een fysiotherapeutische behandeling door een 

geriatrie-fysiotherapeut. Daarnaast bieden wij een 

groot aantal specifiek op ouderen gerichte trainingen 

en behandelingen aan.

9 november zullen wij de renovatie van onze 

vestiging aan de Kanunnik Mijllinckstraat vieren. 

Tijdens deze feestelijke opendag, voor jong en oud, 

zal er voldoende vertier zijn voor iedereen. Bij deze 

bent u van harte welkom om onze vernieuwde 

praktijk te bewonderen onder het genot van een 

hapje en een drankje. Wij zien u graag op 9 

november tussen 13:00-16:00 uur. 

Uitnodiging: open dag 9 november

Wij zijn gestart met een valpreventiegroep. De 

training is bedoeld voor ouderen die in het afgelopen 

half jaar gevallen zijn of door hun valangst beperkt 

worden in het dagelijks leven. Leer onder andere een 

val op te vangen en op te staan na een val. Wilt u 

meer weten, kijk op onze website of bel 

024-3580779.

Onze vestiging aan de Kanunnik Mijllinckstraat is in 

de afgelopen periode volledig vernieuwd. Het gehele 

pand is voorzien van nieuwe vloeren, verf en 

meubels. Daarnaast hebben we een vierde 

behandelkamer gerealiseerd. 


