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3-4-5 MEI - WEER ONS
10-OVER-ROOD TOERNOOI

Jg MLH’ S 25 MEI - BLUESSUM TRIO

Hel gezeligete buurigald van Brakken

15 JUNI - MUZIEKQUIZ

TIUDENS HET KOMENDE
EK VOETBAL ZIJN ALLE
WEDSTRIJDEN VAN ORANJE
Café de Muts OP EEN GROOT SCHERM

Tamara & Mellanie

Heyendaalseweg 280 TE BEKIJKEN!

6525 SL Nijmegen

024 - 355 83 61

info @ cafedemuts-nijmegen.ni VOLG ONS OP FACEBOOK EN INSTAGRAM

De vertrouwde naam in uitvaartzorg

Klopper & Kramer .\ dey

Uitvaartcentrum OQud-Mariénboom

Klopper & Kramer is de vertrouwde naam in uitvaartzorg
in Nijmegen en omgeving en staat garant voor persoonlijke
dienstverlening op het hoogste niveau. Met grote

zorgvuldigheid en toewijding zijn wij betrokken bij iedere
uitvaart die wij begeleiden en nemen daar graag alle tijd voor.
In ons eigen kleinschalige rouwcentrum Oud-Mariénboom
aan de Groesbeekseweg bieden wij de mogelijkheid om

in een stijlvolle, informele omgeving in alle rust en
beslotenheid afscheid te nemen.

Groesbeekseweg 424 | Nijmegen | WWW.kk.I‘Il | (024) 323 44 44
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Column Vera
Honderd centjes?
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Cinebuur 3e maandag van de maand

Andere tijden:
Onze wijk in het (wereld) nieuws

KUNST:
Marloes Meijburg

Bedrijvigheid in de wijk
Regio Oogst

Column Leo Eijkhout
Het Tuutje
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Carnaval 2024

Column Keje Schaaks:
RKSV Brakkenstein JO8-2
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Column Dwarskijker:
Komen en gaan

Zero-emissiezone Campus Heijendaal

In memoriam
Hermine Groenendaal



J-, Gezondheidscentrum

9§ Brakkenstein

Huisarts:

Persoonlijke aandacht Laagdrempelige, betrokken

en uitstekende service zorg midden in de wijk

Online zelf afspraken
inplannen

Gratis bezorging,
ook na 18:00

Goede samenwerking met Mogelijkheid tot e-mail

de huisarts voor optimale consult

medicatiebewaking Inloopspreek
uur

0242082288 0243552339 Q

—o—

Heyendaalseweg 288
6525 SM Nijmegen



DE REDACTIETAFEL

Geduld gevraagd

Tino Adolfs

n het voorjaar kijken we de winter weg en verlangen we naar de zomerzon.
Soms laat deze zich voorzichtig zien, maar voeren buien de boventoon,
wisselvalligheid is nu eenmaal het kenmerk van het voorjaar. Toen onze
oudste dochter jaren geleden aan het begin van de lente geboren werd, lag

er in de ochtend sneeuw, volgde er rond het middaguur hagel die overging

in regen en gingen een uurtje later donderslagen vooraf aan uitbundige
zonnestralen. De lente kan ook wel eens een uitloper van de voorbije winter
worden of de voorloper van een vroege zomer. De ene lente vraagt duidelijk meer
geduld dan de andere.

Dat is soms ook zo met ons wijkblad. Dit nummer werd al half maart verwacht, maar
een blad dat gedragen wordt door vrijwilligers, loopt soms ook tegen haar natuurlijke
grenzen aan. Maar we zijn er dan toch, wederom met een goed gevuld nummer dankzij
de vele enthousiaste medewerkers: maak kennis met Alfred Ngwan, die vol trots de
voorpagina siert, ga terug in de tijd naar Bakker Bernards of een legendarische treinroof
uit de Tweede Wereldoorlog, bezie het afgelopen Carnaval door de ogen van de jeugd
en de lens van Els Kamsma. Daarnaast valt er nog het nodige te lezen zoals de diverse
columns, rubrieken, artikelen en niet te vergeten op de kinderpagina het zoekboek!

Hopelijk kunt u weer van dit nummer genieten en voegt het iets toe aan de
ontluikende lente!

voor Ouderen en Minder Validen

De Avondvierdaagse voor Ouderen en Minder Validen inBrakkenstein vindt dit jaar
voor de 51ste maal plaats. De loopavonden zijn 10, 11, 12 en 13 juni 2024.

De afstand bedraagt 3 km. De starttijden zijn op alle avonden tussen 18.30 uur en
18.45. Voor start en finish zijn wij te gast in het clubhuis van de

r.k.s.v. Brakkenstein aan de Heemraadstraat in Nijmegen.

Inschrijfgeld € 10,00.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 06-18510872
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COLOFON

Het wijkblad Brakkenstein is een uitgave van
Stichting Wijkblad Brakkenstein. Het Wijkblad
Brakkenstein wordt vier maal per jaar gratis

huis aan huis verspreid onder alle bewoners

van Brakkenstein. Verspreiding van het blad
wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie

van de gemeente Nijmegen. Stelt u geen prijs op
bezorging van ons blad, dan kunt u dit laten weten
aan Tino Adolfs, 06-55816161.

Redactieadres
wijkblad.brakkenstein@gmail.com

Redactieleden
Tino Adolfs, Peter Booijen, Paul de Jager, Joske
Lamers

Advertenties en bezorging
Tino Adolfs, tino.adolfs@gmail.com

Voor klachten over de bezorging: Tino Adolfs,
tino.adolfs@gmail.com, 06-55816161

Buiten de wijk € 10,- per post € 25,- (NLTORABO
0144028999 t.n.v. Stichting Wijkblad Brakkenstein

Aanleveren kopij

Tekst s.v.p. aanleveren in Word bestand.

Foto's of plaatjes s.v.p. aanleveren als aparte JPG-
bestanden, minimaal 300 dpi.

Publicatiedata Sluitingsdatum
Nr. 2 15 juni 2024 15 mei 2024

Nr. 3 15 september 2024 15 augustus 2024
Nr. 4 15 december 2024 15 november 2024

Aan dit nummer werkten mee

Peter Booijen, Paul Bosch, Sjoerd van de Broek,
Dos Olifant, Dwarskijker, Leo Eijkhout, Janne
Geerling, Renie Hesseling, Paul de Jager, Els
Kamsma, Giel Kok, Merel Kops, Joske Lamers,
Joke van der Linden — Brenninkmeijer, Marloes
Meijburg, Vera Oor, Marielle van Riel, Keje
Schaakxs, , Dorry Sleutels, Freek Snel

Volgende uitgave
De uiterste inleverdatum van kopij voor de
volgende Wijkblad is 15 mei 2024

Druk Verschijning
Bookbuilders, Nijmegen  Driemaandelijks

Opmaak Oplage
Bookbuilders, Nijmegen  2.150 exemplaren

Fotografie voorpagina
Luuk Ngwan

BRAKMKEBELLETJE

Gezocht: Schrijvers! Kom schrijven.
Verhalen, een roman, gedichten. Ontwikkel
je schrijfstijl, geef je tekst meer karakter.

Meld je aan voor een vaste schrijversgroep
of voor een intensieve cursus.
www.schrijfschoolnijmegen.nl



Wel kom Bra kkenstein NIEUW IN ONZE COLLECTIE:

CASAE MODA
U kunt redelijk dichtbij prettig winkelen. s

Wij hebben een aantal fijne merken voor dames en heren, zoals Sarto, Leona,
Lebek, Angels, Tom Tailor, Zerres, Meyer, Pierre Cardin, Gabbiano en Com4.
Gekochte kleding wordt gratis vermaakt (m.u.v. aanbiedingen)

ROBERTO SARTO
‘ LY
GABBIANO y )}
, = =

P ANGEILS. |
pierre cardin i _
Scom4 ZERRES | b
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])E“NIM.TOMTAILOR @ TOM TAILOR

DE HAAS WINKELCENTRUM DE NOTENHOUT, SYMFONIESTRAAT 148, NEERBOSCH-OOST.

024-3771266, www.dehaasdemode.nl s ‘/ Meer dan 100 mensen
MODE ALTIJD GRATIS PARKEREN vertelon

:

nsdag & donderdag: schoteldagen

Wij hebben ook heerlijke
pasta’s en pizza’s!

Volg ons op

Cafetorio De r—e

Kanunnik Boenenstraat 24, 6525 WK Nijmegen, telefoon: 024 356 31 32




an stofzuiger tot
koffiezetapparaat en

van Star Wars zwaard tot
knuffelpop, je kunt het zo
gek niet bedenken of het
werd kapot aangeboden

bij het Repair Café Brakkenstein.
Ongeveer de helft van alle spullen kon
daadwerkelijk gerepareerd worden. Het
Repair Café was gehuisvest in wijkplaats
Buur, maar verhuisde begin dit jaar naar
Aqua Viva.

“We zijn bij onze start in 2018 prima
ontvangen door Wijkplaats Buur. Daar
hebben we echt met plezier gedraaid. Maar
we zaten er op de zaterdagmiddag en
namen aardig wat ruimte in beslag. Dat ging
op het laatst te veel ten koste van de omzet
van Buur. Omdat wij op zaterdag wilden
blijven repareren en ook omdat wij centraal
in Brakkenstein wilden blijven hebben wij
“aangeklopt” bij Aqua Viva" vertelt mede-
organisator Marcel Nova.

Aqua Viva doet veel voor de wijk
Brakkenstein en bleek bereid om ons
elke laatste zaterdag van de maand te
ontvangen vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur in
de Refter, het restaurantgedeelte aan de
achterzijde. “En daar blijken we ook prima
te passen”, vertelt Marcel. Het idee achter
het Repair Café is dat defecte spullen na
een kleine reparatie best nog een tweede
leven kunnen hebben. Weggooien is dus
lang niet altijd nodig. Vooral in deze tijd van
verduurzaming heel belangrijk.

Start

Marcel vertelt dat hij samen met Henk
van de Logt het Repair Café is gestart als
initiatief vanuit een werkgroep uit Buur.
Deze werkgroep heet ‘Samen leuke dingen
doen voor de wijk'. Het gemeentelijk
4Wijkenfonds werd benaderd om subsidie
te verstrekken om onder meer banners
en folders te kunnen aanschaffen.
Pauline Stender vertelt: “De start was wat

Tekst: PAUL DE JAGER | Foto: REPAIR CAFE

rommelig. Ik was er toevallig bij en droeg
wat verbeterpunten aan. Al snel werd ik
gebombardeerd tot gastvrouw. Ik zorg dat
bezoekers het aanmeldformulier invullen
en bij de juiste reparateur terecht komen.
Als het druk is, geef ik aan dat ze even
geduld moeten hebben. Dat vinden de
meeste mensen niet erg; het biedt tijd
voor een praatje hier en daar. Gezelligheid
is een belangrijk ingrediént van het Repair
Café”.

Technici

“Gezelligheid is zeker een belangrijk
aspect van het Repair Café”, benadrukt
technicus Wim Groos, “Ik vraag altijd
eerst hoe het gaat en vervolgens hebben
we het over het kapotte apparaat. Wat
heb je meegebracht? Vertel er eens wat
over. Dat wil ik allemaal weten voor ik
er ook maar één schroevendraaier in
steek”. Wim en zijn collega’s houden zich
bezig met elektrische apparaten zoals

koffiezet apparaten, stofzuigers, printers,
strijkbouten, radio’s, melkopschuimers
of - 's zomers- airco’s. In wisselende
samenstelling zijn er acht technici in het
team van het Repair Café. Daarnaast zijn
er vier naaisters voor het herstellen van
kleding. Denk daarbij aan broek korter
maken, ritssluitingen herstellen, scheuren/
gaten herstellen, knopen aanzetten
enzovoorts. Twee houtbewerkers

zorgen voor onder andere kapot klein
meubilair en kinderspeelgoed. Twee
IT-ers repareren computers, telefoons
en printers softwarematig en soms ook
hardwarematig. En een fietsenmaker is
present voor kleine reparaties. Pauline
leidt de toestroom van klanten in goede
banen.

Lachen

Soms komen mensen met spullen
van (groot)ouders. Deze spullen hebben
vaak jarenlang in de kast gestaan. Soms
zijn ze nog te maken; zo niet, dan is dat
alsnog een goede reden om ze weg
te doen. Hier en daar moeten klanten
opgevoed worden. Bijvoorbeeld als ze met
een stofzuiger komen met een halfvolle
stofzuigerzak er in. “Als we het apparaat
dan aan de praat hebben, ontsnapt er een
enorme stofwolk. Dat kan je natuurlijk
niet hebben, in een café en restaurant”
lacht Wim. Pauline controleert nu of de
spullen schoon ter reparatie gaan. Zij
herinnert zich nog het emotionele gezicht
van een jong meisje nadat de naai-afdeling
het gezicht van haar lievelingsknuffel
repareerde. Gelachen wordt er ook, in
het Repair café. Om verkleedpartijen
bijvoorbeeld. Zo komt het menig keer voor
dat de WC gebruikt wordt als paskamer,
om ter plekke te kunnen zien of het
herstelde kledingstuk nu wel past.



Najaar 1944. Een verkenningsvliegtuig van onze Bevrijders op de
airstrip metdaarachter de ontspoorde Duitse vliuchttrein ter hoogte
van de boerderij op de Driehuizerweg.

1 s

Deel 12

DE
SPOORLIJN

Tekst: RENIE HESSELING

Dit is het twaalfde artikel over het achthonderd hectare grote
bos- en heidegebied Heumensoord dat aan onze wijk grenst.
Eerder publiceerden we over de waterwinning, de Romeinse
wachttoren, de longen van Brakkenstein (Dekkerswald), het
zweefvliegveld en het waterwinstation. Dit artikel gaat over de
spoorverbinding die van 1865 tot 1991 langs onze wijk liep en
Nijmegen via Kleef diep in Duitsland verbond.
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Geruchten over sabotage door de ondergrondse

Het gebied van Brakkenstein en Heumensoord sloot ooit
naadloos aan op de oostelijke, hoger gelegen gebieden. Tot 1865
liepen diverse lanen (d’Almarasweg, Scheidingsweg) en onverharde
wegen zonder enige belemmering van oost naar west. Daaraan
kwam een einde toen besloten werd een treinverbinding tussen
Nijmegen en Kleef aan te leggen. Die zou zelfs doorlopen tot
Dusseldorf. Nijmegen was in die jaren van het nationale spoornet
geisoleerd en de initiatiefnemers hoopten met deze lijn goud in
handen te hebben. Vanaf de opening van die lijn stoomde een
locomotief enkele malen per dag langs het buurtschap Brakkenstein
dat snel gewend raakte aan het gesis en het gefluit. Bij oostelijke
wind rook je de geur van het verbrande antraciet, de fossiele
brandstof voor het machinewerk, in het schaars bebouwde
kerkdorpje. Je zou het niet verwachten, maar aan zo'n simpele
railverbinding zijn vele herinneringen verbonden. Geruchten over
sabotage doen de ronde, over heldendaden van de ondergrondse
tegen de Germaanse bezetter die ons land vijf jaar lang in z'n greep
hield.

Spannende dagen in september 1944

We schrijven zondag 17 september 1944, de bevrijding van
Nijmegen is aanstaande. Rondom Groesbeek worden de Heilige
Missen verstoord door berichten dat duizenden Amerikaanse
parachutisten zijn geland. Daags erna, in de vroege ochtend, merken
ooggetuigen rond de wijk Brakkenstein een merkwaardig tafereel
op. Op de spoorlijn richting Duitsland, tussen de d’Almarasweg en de
Scheidingsweg staat opeens een spooktrein met twee nadampende
locomotieven. Rondom is het doodstil. Een hele stoet nieuwsgierigen
nadert de trein, erop bedacht om ieder moment het hazenpad te
kiezen. Als het sein min of meer is veilig gegeven, betreedt de een na
de ander de trein en begint daar allerlei bruikbare zaken uit te halen.
Ik interview de in die tijd 12-jarige ooggetuige Frans Geertsen.

Spooktrein

“Onze buurman kwam bij ons langs. Er zou in die trein van alles
te vinden zijn van wat de Duitsers in Nijmegen hadden gestolen.
Daarop gingen jongens en mannen op de trein af. Het lag er vol
met koffers, militaire uitrusting en levensmiddelen. Mijn vader
nam een zak suiker mee en onze buren sleepten met een grote
kist wijn. Weer anderen met zakken erwten. ledereen vond wel
iets van zijn gading. Toen het alsmaar drukker werd, begon het op
een plundering te lijken. ledereen keek spiedend om zich heen uit
angst dat de Duitsers zouden opduiken om wraak te nemen. Met
een paar buurjongens heb ik twee karabijnen, een rugzak en een
carbidlantaarn meegenomen. Die oorlogsbuit moest ik van mijn
ouders héél snel begraven.” De 86-jarige Nettie Geelen herinnert zich
dat haar vader met een vat jenever thuis kwam. “Daar bleek echter
azijn in te zitten.”

Wat de reden van die gestrande spooktrein is, wordt veel later
bekend. De Duitse bezetters in Nijmegen voelden zich bedreigd
door de oprukkende geallieerden en de luchtlanding in Groesbeek.
Op het station van Nijmegen staan al treinstellen in gereedheid,
volgepropt met voorraden. De vluchtweg via Arnhem naar de heimat
is niet meer beschikbaar. De evacuatie moet dus plaatsvinden via
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Vanaf de opening van
die lijn stoomde een
locomotief enkele

malen per dag langs het
buurtschap Brakkenstein
dat snel gewend raakte
aan het gesis en het
gefluit.
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1944. Zicht vanuit de Buurmansweg: achter de soldaten zien we de
ontspoorde trein.
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Groesbeek en Kranenburg. Ondanks het feit dat dit gebied waarschijnlijk in de handen
van de Amerikanen is, besluiten ze het erop te wagen. De eerste trein vertrekt rond
middernacht en stoomt ongehinderd door de Amerikaanse linies en dat terwijl de
machinist, geheel volgens voorschrift, bij iedere overweg waarschuwingssignalen met
zijn stoomfluit geeft. Dat laten de Bevrijders zich niet twee keer gebeuren. De doorgang
van een tweede nachtelijke konvooi weten ze met een versperring te voorkomen. De
personentrein en goederenwagon rollen door de botsing vanaf het hoger gelegen
Groesbeek terug naar de spoorwegovergang bij de d’Almarasweg. Op die plek botst de
derde aandenderende Duitse vluchttrein tegen de tweede. Het treinstel ontspoort met
al zijn kostbare waar. En dit is het beeld dat de Brakkensteiners in de vroege ochtend
aantreffen. ledereen ruikt het buitenkansje. Die trein blijft een half jaar lang op die plek
steken, is daarna volledig leeggeroofd en de banken en ramen zijn eruit gesloopt. Het
gerucht over sabotage en heldendaden blijkt niet op feiten te berusten. Bronnen spreken
hoogstens van het loskoppelen van treinstellen waardoor deze terugrolden richting
d’Almarasweg.

Het vergeten vliegveld

Een dag of drie later, als de belangstelling voor de ontspoorde trein is geluwd,
ontwaken de bewoners rond de spoorlijn met de geluiden van zware machines. De
Bevrijders hebben zich in Nijmegen gevestigd en verstevigen hun gevechtsposities.
“Daar moesten wij meer van weten!”, vertelt ooggetuige Frans. Het akkerland aan de
noordzijde van de spoorlijn, naast de leeggeroofde treinstellen, is men over een lengte
van 400 bij 25 meter aan het egaliseren. Bulldozers verwijderden enkele bomen bij de
spoorwegovergang. “Wij begrepen maar niet waar al dat geweld voor diende. En niemand
wilde het ons vertellen. Een dag later zagen we uit de verte kleine vliegtuigjes landen
op het terrein waar een maand tevoren nog rogge groeide. De airstrip diende voor
het uitvoeren van verkenningsvluchten.” Op die manier was Brakkenstein, samen met
een tweede vliegveld van de geallieerden aan de Rijksweg naar Malden, voor korte tijd
verbonden met de wijde wereld.

Meer lezen: J. Barendsen e.v.a., Van Heilig Woud tot Heilig Land. De geschiedenis van
Heilig Landstichting en omgeving. HL 2000 en: F. Geertsen, De Overkant. Het vergeten
vliegveldje aan de spoorlijn. Uit de historie van de Heilig Landstichting. Nr. 11 en 13. HL
2016.

Viiegtuigstrip loopt tot
Aan de d’Almarasweg
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Spoorwegovergang d’Almarasweg. Rechts,
achter de hockeyvelden, ligt Brakkenstein. Het
fietspad links draagt de naam “Piper Cubpad.
Vliegtuigtype gebruikt op het vlakbij gelegen
Amerikaans vliegveld tijdens WO2".




combineert huisartsenzorg
met medisch specialismen

betrokken.

Er zijn heel wat - kleinere - medische
onderzoeken en behandelingen die
gemakkelijk buiten de muren van het
ziekenhuis plaats kunnen vinden. Dat
spaart tijd en geld en is patiéntvriendelijk.
Door de nauwe samenwerking met
specialisten uit de omliggende ziekenhuizen
is de kwaliteit gewaarborgd.

Slaaponderzoek

Rutger vertelt dat Uniezorg in oktober
2021 is gestart met slaaponderzoeken:
“Het Radboudumc was daar in 2018 mee
gestopt, waardoor de wachttijden bij het
CWZ flink opliepen. Patiénten krijgen bij
Uniezorg de meetapparatuur voor het
vaststellen van slaapapneu mee naar
huis. Na het slapen wordt de apparatuur
bij Uniezorg uitgelezen. Dan wordt
duidelijk wat er aan de hand is en welke
behandeling wenselijk is. Daarna volgt
een gesprek met KNO- en/of longarts om
de juiste behandeling in gang te zetten.”
Er zijn sinds de opening al 2500 patiénten
met slaapproblemen gezien. Daarmee is
Uniezorg regionaal marktleider.

Sterilisatie

Naast de behandeling van slaapapneu
verzorgt Uniezorg op de locatie in
Brakkenstein ook sterilisaties bij mannen
die zeker weten dat ze geen kinderen
(meer) willen. Het betreft een kleine
operatie aan de zaadleiders. Andere
behandelingen zoals voor obesitas, door
een internist en het onderzoek en de
behandeling van allergieén door een
KNO-arts, gaan deze maand van start op
de tweede locatie in Nijmegen Noord.
Bij elkaar al vier specialismen; Uniezorg
onderzoekt momenteel concreet de
mogelijkheden voor uitbreiding met
oogheelkundige zorg.

edische zorg goedkoper, efficiénter en vriendelijker maken.
Dat is de inzet van multidisciplinair gezondheidscentrum
Uniezorg Nijmegen - Brakkenstein. Uniezorg wil dat doen
door een tussenvoorziening te zijn, tussen de huisarts

en de specialist in het ziekenhuis. De Brakkensteinse
huisarts Paul Pulles en KNO-arts in het Canisius-Wilhelmina
Ziekenhuis (CWZ) Rutger Plantinga zijn er (ook als bestuurders) nauw bij

Tekst en foto: PAUL DE JAGER

Huisarts Paul Pulles, doktersassistent
C"l‘@ia Weterings - Noordhoek en
KNO-arts Rutger Plantinga.

Toekomst

In de toekomst wordt de samenwerking
met nog meer medisch specialismen
gezocht. “Denk bijvoorbeeld aan een
kleine ingreep zoals het verwijderen
van aambeien door een chirurg. Dat
is gemakkelijk te behandelen in de
huisartsenpraktijk in plaats van een
duurdere behandeling in het ziekenhuis”,
geeft Paul aan. En zo zijn er volgens
hem meer voorbeelden te vinden van
behandelingen die efficiénter en goedkoper
kunnen. In de toekomst kunnen ze deel
uit gaan maken van Uniezorg. Paul geeft
nog een voorbeeld: “Stel dat iemand pijn
heeft in knie of elleboog. De verwijzing

WIJKBLAD BRAKKENSTEIN 11

naar de afdeling orthopedie van het
ziekenhuis ligt voor de hand. Gelet op

de wachtlijsten in de ziekenhuizen kan

het de nodige tijd kosten voor de patiént
aan de beurt is. De orthopeed kijkt of er
geopereerd moet worden of niet. In negen
van de tien gevallen verwijst hij door

naar de fysiotherapeut. Wat nou als je de
orthopeed en fysiotherapeut sdmen het
onderzoek laat doen? Dat bespaart tijd en
de patiént is snel en deskundig geholpen.
Als een operatie noodzakelijk is, kan alsnog
naar het ziekenhuis verwezen worden”.

Behandelteam

Het behandelteam van Uniezorg
bestaat uit ervaren medisch specialisten
en huisartsen, verpleegkundig specialisten,
slaapconsulenten en doktersassistenten.
Vrijwel alle medewerkers zijn werkzaam
in een zorginstelling in onze eigen regio.
Naast hun vaste werkzaamheden zijn
zij slechts 1 of 2 dagdelen per week
of zelfs per maand bij Uniezorg actief.
Hierdoor dragen zij dus niet bij aan een
personeelstekort elders. Bovendien zijn
er enkele recent gepensioneerde medisch
specialisten in dienst.

Met uitzondering van de sterilisaties
(vasectomie) wordt de zorg door alle
verzekeraars vergoed. Los van het eigen
risico, hoeven patiénten nooit extra bij te
betalen. Uniezorg is 's avonds bereikbaar.
In Nijmegen Noord gaat Uniezorg Nijmegen
- de Boog van start. Daar kunnen patiénten
met obesitas en allergieén terecht.

Meer informatie is te vinden op de website
www.uniezorg.nl
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(OUD-) BRAKKENSTEINSE

schrijft kinderboek

Het huis waar Vera en haar man wonen
ligt achteraf in Nijmegen Noord, voorheen
Ressen. De achtertuin is een weiland dat
omgetoverd is tot een waar eldorado voor
kippen, ganzen, goudvissen, schapen,
honden Een link met de dierentuin is gauw
gelegd. “Het begon eigenlijk als kind van een
jaar of vijf. We kwamen vaak bij een tante,
die op loopafstand woonde van Burgers
Zoo. Daar mocht je toen nog de olifanten
voeren. De giraffe kwam naar je toe. En er
waren nog ijsberen”, herinnert Vera zich.
Daar werd de liefde voor dieren geboren.
Die is er nog steeds. Vera heeft een
‘dierentuinvriendin’ waarmee ze regelmatig
naar Burgers Zoo gaat. Ze is er nog steeds
net zo enthousiast als toen ze kind was.

Schrijfprikkel

Nou is dierenliefde één ding, maar een
boek schrijven toch iets heel anders. Vera
vertelt: “Schrijven is m'n hobby. Ik zit op
een internetforum waar de deelnemers
regelmatig een ‘schrijfprikkel’ krijgen. Toen
de prikkel het woord ‘slurf’ was, is het
begonnen. Ik heb een rijke fantasie. Die kan
ik het beste kwijt in kinderboeken”.

Wallaby's

Vera begon te schrijven en ontwikkelde
het hondenkarakter Jimmie. Die gaat als
het vrouwtje naar het werk is, door het
kattenluik naar buiten. Elk hoofdstuk
van het boek bezoekt Jimmie een ander
dier in de dierentuin. In de verhaaltjes
combineert Vera feit en fictie: “Zo komt
Jimmie langs de Wallaby’s, dat zijn een soort
kleine kangoeroes. Hij heeft het koud en
mag schuilen in de buidel van de Wallaby.
Zo komt ze er achter dat die vier tepels
heeft. En ze leert dat jonge Wallaby's na

Tekst en foto’s: PAUL DE JAGER

de geboorte zelf hun weg vinden naar de
buidel van de moeder”.

Voor nieuwe avonturen heeft Vera
aan een half woord genoeg: “Zo stonden
we naar de stokstaartjes te kijken en de
mevrouw naast me zegt dat ze graag zo'n
diertje in haar rugzak mee naar huis zou
willen nemen. Dan heb ik de basis voor het
verhaal over de stokstaartjes al te pakken”.

Online

Het boek ‘Jimmie gaat naar de
dierentuin’ is geschreven voor kinderen
van zeven tot negen jaar. Bij elk hoofdstuk
staat een afbeelding van het beschreven
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elf een boek schrijven én uitgeven. Veel mensen hebben
die droom. Slechts een enkeling krijgt het voor elkaar.
Waar onder Vera Oor. Ze schreef een kinderboek dat in
de dierentuin speelt. In Brakkenstein is ze geboren en
getogen; inmiddels woont ze in Nijmegen Noord, “maar ik
zal altijd een Brakkensteinse blijven”, zegt ze stellig.

dier. Het boek ligt bij Bruna winkels tussen
Arnhem en Nijmegen en is ook online te
bestellen. De feestelijke uitreiking van het
eerste exemplaar was natuurlijk in Burgers
Zoo. Het hoofd educatie van de dierentuin
nam het in ontvangst en dagblad De
Gelderlander schreef er over.

Winkeltjes

Schrijven blijft Vera doen. Ze is met
pensioen en heeft er de tijd voor. En oja, in
Brakkenstein blijft ze komen. Om het graf
van haar overleden ouders te bezoeken.
En ze kent er nog verscheidene mensen.
Ook voor Wijkblad Brakkenstein komt ze in
onze buurt. Want ze vult er tegenwoordig
de rubriek Vergeten Winkeltjes en schrijft
columns.



VERGETEN WINKELTJES

Bakkerij
Bernards

Interview met
Vera Hollebrands-BERNARDS
28 november 2023

“lk moest gaan vragen
of de nieuwe bewoners
iets nodig hadden en
of ze als klant wilden
komen.”

Bakker Sjef in de'bakkerij

ing u als inwoner van Brakkenstein in de periode van 1959 tot 1971
brood halen bij bakker Bernards, dan kent u ongetwijfeld nog Vera, de
dochter van bakker Sjef en zijn vrouw Dien. Van haar 14e tot haar 25e
werkte Vera mee in de winkel.

Vera bij Vera

‘Met Vera Oor? Weet je dat je naar mij vernoemd bent? is het eerste dat Vera
Hollebrands-Bernards vraagt als ik haar bel om een afspraak te maken. Wanneer ik enige
tijd later bij Vera thuis zit, in Wijchen, vertelt ze verder: Ik bezorgde brood aan huis, jouw
vader opende de deur en vertelde dat jij was geboren en ook dat je vernoemd was naar
mij, het “bakkerinnetje”, zoals hij zei.'

Ons Dagelijksch Brood

In 1933 begonnen de 24-jarige Sjef en zijn vrouw Dien hun “Bakkerij Ons Dagelijksch
Brood” in het nieuwgebouwde pand Heyendaalseweg 217. De winkelruimte werd door
een schuifdeur gescheiden van de aangrenzende woonkamer, die vervolgens weer
verbonden was met de bakkerij erachter. De slaapkamers bevonden zich op de eerste
verdieping. Het gehele pand was onderkelderd, waarvan een deel in gebruik als opslag
voor gebak, de “banketkelder”. In de bakkerij met de op briketten gestookte broodoven
was het veel te warm voor het opslaan van gebak. Twee broers van Sjef hadden een
bakkerij aan de Dominicanenstraat en de Daalseweg. De bakkersgenen zaten in de
familie. Of de kans bestond, dat Sjef dat ook aan de volgende generatie door kon geven?
“Ik denk niet dat we nog kinderen zullen krijgen,” vertrouwde Dien na enkele jaren een
klant toe. Uiteindelijk kwamen er zeven! Jos, Joep, Margriet, Vera, Emiel, Marcel en Fons.

‘Nog steeds eet ik heel snel.’

De dag begon om 4 uur in de ochtend voor Sjef en later ook de meewerkende zoons
Jos en Joep. Vera en haar moeder startten rond een uur of zes. ‘Als eerste moest ik
elke dag de stoep vegen,’ zegt Vera, ‘en daarna stond ik met mijn moeder in de winkel.’
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Vrijdags maakte ze de briefjes klaar die
haar broers bij het rondbrengen van
bestellingen meenamen naar de klanten:
rekeningen van aankopen de afgelopen
week in de bakkerij. Na sluitingstijd op
zaterdag kreeg de winkel, en ook de
bakkerij, een uitgebreide schrobbeurt.

De kokosmat rolden ze van de granieten
winkelvloer en hingen die opzij van het
huis, aan de Brakkensteinweg, om er eens

flink op los te slaan met de mattenklopper.

‘Alles hoorde schoon en opgeruimd te
zijn. Dat moest echt gebeuren, anders

had mijn moeder geen zondag hoor!

Nu nog kijkt Vera spiedend in etalages,
zelfs in Oostenrijk tijdens vakantie, om te
beoordelen of alles netjes en schoon is.
Tijd voor pauzes was er amper en zelfs als
tijdens het middageten het winkelbelletje
ging, liepen Vera of Dien onmiddellijk naar
de winkel. ‘Nog steeds eet ik heel erg snel,

dat zit erin gebakken,’ vertelt Vera lachend.

Alle klanten gelijk, altijd met twee
woorden spreken

Alle klanten werden zowel bij
binnenkomst als bij vertrek aangesproken
met: “Dag mevrouw..., dag mijnheer...".

Eén voorbeeld blijft bij: Een klant belde
met de vraag waar de bestelling bleef
voor haar jarige echtgenoot. Vera belde
haar even later terug (met de zwarte
bakelieten telefoon in de gang) om te
vertellen dat haar broer onderweg was

en feliciteerde de mevrouw met “haar
man”. Moeder was woest. Vera moest
terugbellen, haar excuses aanbieden en
de vrouw feliciteren met “mijnheer..."” zoals
het hoorde, met twee woorden spreken.
De reactie aan de andere kant van de

lijn: “Ik had niet anders verwacht, Vera".
Klanten krijgen en behouden was moeder
Dien wel toevertrouwd. Op het moment
dat ze hoorde dat een gezin uit Lent zou
verhuizen, stapte ze op de fiets. “Als jullie
in Brakkenstein komen wonen, mogen we
jullie dan als klant?”

Zodra ergens een verhuiswagen in
Brakkenstein was gesignaleerd werd de
12-jarige Vera er met een grote mand
op uit gestuurd, scheef hangend op de
fiets. ‘lk moest gaan vragen of de nieuwe
bewoners iets nodig hadden en of ze als
klant wilden komen.’
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‘lk moest achter in de kerk gaan
zitten, en mijn moeder ging naar het
klooster.’

Het was hard werken voor de destijds
zeven bakkers in Brakkenstein en de
afname van brood door de paters was
een welkome inkomstenbron. Om
beurten kochten de paters in bij alle
bakkers, totdat...een van die bakkers een
snijmachine aanschafte en de paters kozen
voor dat gemak! ‘lk moest achter in de
kerk gaan zitten, mijn moeder ging naar
het klooster. En ze heeft het voor mekaar
gekregen. Alle bakkers mochten weer
leveren. Ja, mijn vader was de vakman,
mijn moeder de motor.’

‘Houthandel Adolfs richtte de winkel
in na een verbouwing’

en Vera laat een foto zien uit 1965
waarin deze inrichting deels terug te zien
is. Een vitrine voor het gebak met tegen de
wanden meerdere schappen en rekken.
Een deel daarvan was uiteraard voor het
brood. ‘Nee, lang niet zo'n uitgebreide
keuze als nu. We hadden regeringsbrood
(grijs, goedkoop brood), waterwit, melkwit,
tijgerbrood, bruinbrood en knoepertjes




(een half brood).’/Andere schappen waren
voor de chocola zoals de flikken van
Droste, Jamaicaanse rumbonen van de
firma van den Dungen uit Nijmegen en
losse bonbons. Zelfgebakken koekjes uit
de bakkerij keken de klant verleidelijk aan
vanuit glazen stolpflessen op de toonbank.
Alle andere koekjes werden rechtstreeks
geleverd door Verkade: Maria'tjes, nizza,
knappertjes. In de vierkante blikken met
een rond kijkgat in het midden. ‘Ik wil nu
nog geen andere biscuitjes dan alléén
Verkade.'In Sinterklaastijd paste de familie
andere verleidingstechnieken toe: ‘de
schuifdeur naar de kamer bleef openstaan
evenals de deur naar de bakkerij waar

op speciale planken grote speculaas- en
taaipoppen werden gemaakt en natuurlijk
ook de kleine speculaasjes met de
molenvorm. De heerlijke geuren van de
versgebakken speculaas dreven de winkel
binnen./Aan banketstaven stelt Vera nu
nog steeds de eis: ‘liever geen banketstaaf,
dan een zonder echte amandelspijs. Wat
dat betreft ben ik verwend.’

‘Maar niet in alles ben ik verwend
hoor. Ik eet alleen oud brood,’

vertelt Vera verder. ‘Wij aten thuis
altijd alleen maar brood van een dag oud.’
Waarschijnlijk ooit begonnen omdat het
zonde was om weg te gooien, maar het
werd zo vanzelfsprekend dat ze oud brood
aten, dat ze zelfs bij de buren aanbelden
om een vers brood om te ruilen voor dat
van een dag oud. ‘Ik vind vers brood nog
steeds niet lekker en als het té vers is, stop
ik het in het broodrooster.'Het korte maar
krachtige antwoord van vader op de vraag
van Vera en haar moeder om gebakjes
toch wat groter te maken, was: “Het is geen
boterham, het is een lekkernij en lekker is
maar één vinger lang.”

‘Ik ben bij kaarslicht geboren.’

De grote kelder was in de oorlog tijdens
luchtalarm regelmatig een schuilplaats
voor wel 45 personen uit de buurt. ‘Ook
Jansen, de groenteboer “die kwam van
het vrijen.”December '44: Vera's moeder
was hoogzwanger van haar en wilde niet
wachten op een bevalling tussen alle
mensen in de kelder. Ze verhuisde naar de
slaapkamer boven de winkel, alle lichten
uit vanwege de verduisteringseisen. ‘En ik
ben bij kaarslicht geboren.'Vanwege gebrek
aan grondstoffen, bakte Bernards in de
oorlogstijd niet zelf, maar haalde brood
bij zijn broer op de Dominicanenstraat.
Daarbij was het zaak om niet zijn
Ausweiss te vergeten, voor het geval hij
aangehouden werd en moest bewijzen dat
hij echt bakker was. Omdat de bakkerij in
Brakkenstein niet gebruikt werd, werd die
dankbaar voor het koken gebruikt door
Engelsen, na de luchtlandingen.

‘De winkel is verkocht toen ik in
1971 ging trouwen en verhuisde naar
Rotterdam,

waar ik overigens wel eens in tranen zat
te kijken naar de glas-in-lood-raamhanger
met een afbeelding van de winkel. Ik had
heimwee.'De twee oudere broers, die
altijd hadden meegewerkt in de bakkerij,
waren al voor haar huwelijk de bakkerij uit
gegaan. Zij trouwden maar de opbrengst
van de bakkerij was onvoldoende om er
drie gezinnen van te kunnen laten leven.
Vader Sjef was 61 jaar toen hij en Dien
de winkel, na het vertrek van Vera naar
Rotterdam, verkochten aan hun opvolger
Aalbrecht. ‘Het ging gewoon niet meer'.
Het werd verplicht om, in de bakkerij en in
de winkel, koelingen te plaatsen. Ook een
reden om te verkopen. De twee oudste
broers en de zus van Vera, die al een
andere baan hadden, hadden het geld niet
om de zaak over te nemen en de jongste
drie hadden geen interesse.10 jaar na
haar huwelijk is Vera, na het plotselinge
overlijden van haar man, samen met haar
dochter teruggegaan naar de omgeving
van Nijmegen.

‘Nog steeds herkennen mensen mij

als ze me nu, vele jaren later
tegenkomen, zoals hier in Wijchen. Ik
ben eigenlijk niet meer in Brakkenstein
geweest, maar weet wel dat op dezelfde
locatie nog steeds een bakker zit, die nu
zelfs een terras heeft. Wie weet, samen
met de buurvrouw daar eens een kop
koffie drinken.’
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"Het ging gewoon

niet meer. Het werd
verplicht om, in de
bakkerij en in de
winkel, koelingen te
plaatsen. Ook een
reden om te verkopen.”



Tekst: VERA OOR en TINO ADOLFS | Foto: RENIE HESSELING

k heb jullie hulp nodig bij het in

contact komen met de tientallen

oud-winkeliers van Brakkenstein of

hun nabestaanden.Samen met Tino

Adolfs wil ik graag zoveel mogelijk

verhalen en enkele (oude) foto's
ophalen van hen, zodat deze bewaard
blijven voor Brakkenstein. We willen ons
in eerste instantie richten op die winkels
die er waren tussen pak hem beet 1940
en 1999.

In het wijkblad zijn de afgelopen jaren
een aantal interviews geplaatst rondom
oud-winkeliers onder de kop Vergeten
Winkeltjes:

- DeJong, groenteboer
Ariaans, bakker

- Vrolijks, slager

- Jochems, de Spar

- Drabbe, rijwielhandel
- Dibbets, smid

- Wouters, groenteman
- Bernards, bakker

Met anderen zijn al interviews gehouden
of ze staan op de planning: Wim Groos
(elektronicawinkel), Chris Prudon (kapper),
Piet Ceresa (schoenenwinkel), cafetaria Piet
Spelier.

Rondom een aantal winkels hebben
de afgelopen jaren (tussen 2016 en nu)
artikelen gestaan in het wijkblad onder
de noemer Bedrijvigheid in Brakkenstein:
Slijterij en wijnhandel Bonaparte,
bloembinderij Heijendaal, Pijfers Vivo/
CirkelAttent/Spar, kapper Claudia, kapper
Piet Leenders, Tweewielers Evers Janssen,
Groente en fruit 